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Doel van dit gesprekspapier

Het gesprekspapier wil het gesprek op gang brengen, maar is geen doel in zichzelf! Kies die vragen die
voor jouw groep van belang lijken te zijn!

Ontmoeting met elkaar
De ontmoeting met elkaar is bedoeld als een “rondje vooraf” om in het thema te komen.

Een gebed

Dit gebed kan wellicht sommigen helpen voor persoonlijk gebruik of de opening in de groep.

Een persoonlijk verhaal

Dit verhaal is bedoeld om over na te denken. Natuurlijk kun je er voor kiezen om het als groep wat breder
te bespreken. Het gesprek over de stelling is bedoeld als spits.

Inleiding

De inleiding is wel goed om als gespreksleider voor te lezen of in eigen woorden weer te geven.

Uit de catechismus

Er kunnen verschillende dingen opvallen. Het gebed als belangrijkste element van het vormgeven van
onze dankbaarheid aan God. Bidden is uitdrukking geven aan dankbaarheid dat de HERE er voor ons wil
zijn! De gehoorzaamheid aan de wet (wordt daarvoor in de catechismus behandeld) is wel heel voornaam,
maar die persoonlijke omgang met de HERE is nog belangrijker! God geeft zijn genade en de Heilige
Geest alleen op het gebed! Bidden is meer dan een incidenteel gebeuren. Bidden is verbonden met
danken. Bij het “zonder ophouden” gaat het om de levenshouding die op de HERE gericht is.

Bezinning vanuit de bijbel

1. Het valt telkens op hoe dikwijls Jezus de stilte zoekt om te bidden. Hij heeft behoefte aan het contact
met Zijn Vader. Maar als waarachtig mens heeft Hij ook de kracht van Zijn Vader nodig. Zouden wij
dat minder nodig hebben? Ik moet denken aan een boek van Bill Hybels: “Te druk om niet te
bidden!”

2. Wij hoeven de HERE niet in kennis te stellen van de dingen omdat Hij ze niet zou weten, maar om

die dingen met Hem door te spreken. Gelukkig weet Hij er van! Het hangt niet van onze

formuleringen af. Bidden doe je niet voor de mensen, maar voor Hem.

Open vragen.

4. Spreekt voor zichzelf, maar het is belangrijk om op je te laten inwerken welke dingen de Here noemt
en op welke wijze.

5. Onder de uitleggers is verschil van mening of “om zijn onbeschaamdheid” betrekking heeft op
degene die de broden vraagt of degene die de broden behoort te geven. Het kan allebei. Persoonlijk
denk ik dat het gaat om de vriend op wie je een beroep hoort te kunnen doen: in dit geval God....!

6. Wie bidt ontvangt. Maar dan wel als we bidden om dingen die de Here beloofd heeft te willen geven:
b.v. vergeving van zonden, de Heilige Geest etc..... God belooft dat wie Hem oprecht zoekt ook zal
vinden.... Mooi zijn die voorbeelden. Een vader geeft z’n zoon niet altijd automatisch een vis als er
een vis gevraagd wordt. Maar in elk geval geen slang! Geen gevaarlijke, schadelijk dingen! Een
goede vader heeft er plezier in z'n kinderen goede gaven te geven. Zo is God!

7. t/m 10. zijn open vragen

et

Evaluatie
Heb je:
e vragen of opmerkingen over dit gesprekspapier of meer in het algemeen

® ideeén voor een thema of bijbelgedeelte voor een volgend gesprekspapier,
ik verneem het graag per mail (Icbuijs @cgk-gn.nl), eventueel per telefoon (050-4028803).



