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Inleiding

Een jongen die een onderzoek moest doen, moest 12 willekeurige woningen ‘s avonds om negen uur opbellen en de
ouders vragen of ze wisten waar hun kinderen op dat tijdstip waren. Volgens zijn rapport werden de eerste vijf
telefoontjes aangenomen door kinderen die niet wisten waar hun ouders waren.

De gezinsproblematiek in ons land is enorm. Wat dat betreft had de geschiedenis van Jakob vandaag geschreven
kunnen zijn. Want ook in onze tijd draait alles om relaties. Waar mensen naar verlangen is liefde. Maar terwijl Paul
de Leeuw en Marco Borsato hun liedjes over liefde zingen en de ene na de andere film ons laat meegenieten van de
meest intieme momenten, is de alledaagse werkelijkheid anders. De meeste vriendschappen duren niet lang, veel
liefdespartners blijven niet bij elkaar en vele gezinnen zitten in de problemen.

Terwijl het verlangen naar liefde misschien nog nooit eerder zo groot is geweest, is de beleving ervan nog nooit zo
gebrekkig geweest. Hét probleem waar wij mee te maken hebben zijn gebroken relaties.

Ontmoeting

* Wat zouden de oorzaken kunnen zijn van de huidige relatie/gezinsproblematiek?

Lees Genesis 31:17- 32:3

Bij Jakob zijn alle relaties verziekt. Er zijn spanningen met zijn ouders, zijn broer. En in Genesis 31 lees je ook over
de problemen met zijn schoonfamilie. In dat gezin kraakt het aan alle kanten. Maar dat is nu het heerlijke van de
bijbel. Deze geschiedenis wordt ons verteld, om te laten zien dat God ook in zo’n gezin wil werken. God zegt niet:
hier komt het toch nooit meer goed. Maar uitvoerig wordt ons in de bijbel verteld hoe God ook voor zulke mensen
wil zorgen.

1. Wat zijn de oorzaken van de problemen in Jakobs familie en gezin?

Jakobs slimheid

Als Laban een schaapsscheerdersfeest heeft ziet Jakob zijn kans schoon. Hij zet zijn kinderen en vrouwen op
kamelen. Mocht er wat gebeuren, dan kunnen die gemakkelijk vluchten. En zo knijpt Jakob er tussen uit. Wat kan
hebzucht veel kapot maken in relaties. Zelfs zijn dochters hebben het met vader Laban gehad. Al is het wel weer
typisch Jakob. Hij denkt zelf alles te kunnen regelen. Maar de relaties worden er niet beter op. Want als Laban,
thuisgekomen, hoort van Jacobs vertrek, heeft hij in ‘no time’ een knokploeg samengesteld en jaagt achter Jakob
aan. Die komt met al dat kleinvee natuurlijk maar langzaam vooruit. Maar voordat het tot een treffen komt,
verschijnt God in een droom aan Laban: denk er om, blijf van Jakob af. Al is de ontmoeting nog fel, Laban en
Jakob komen uiteindelijk tot elkaar.

Leermomenten

1. Opnieuw gaat het fout als Jakob het verwacht van zijn eigen slimmigheid. Keer op keer kom je bij hem tegen dat
hij denkt zelf alles op te kunnen lossen. Zo kun je dat ook in je eigen leven hebben. Dat je telkens te maken hebt
met bepaalde eigenschappen die je maar moeilijk kunt overwinnen. Dat is ons mensen eigen. We proberen de
dingen in ons leven te regelen los van God, zonder hem er bij te betrekken. Hoe vaak loop je dan niet vast, ook in
relaties?

2. Er komt verandering als God ingrijpt. Hij verschijnt in een droom aan Laban. En hij zegt: Laat er niets met Jakob
gebeuren. Zo wil God telkens weer mensen aanzetten tot het goede. Laban verandert, maar ook Jakob. Langzaam
leert hij los te laten en te vertrouwen op God. Drie dingen veranderen er:

- er komt ruimte voor vergeving. God is er op uit om relaties te herstellen. Wanneer we zijn liefde leren kennen,
kunnen we ook steeds meer van anderen gaan houden. Je leert van mensen houden, die je op het eerste gezicht niet
sympathiek vindt. Zo kan Jakob uiteindelijk ook leren omgaan met Laban.




- de afgoden worden ontmaskerd. Ieder mens heeft een afgod. Als je God niet dient, is er wel iets anders waar je op
vertrouwt. En die afgoden kunnen relaties behoorlijk verzieken. Later lezen we dat Jakob en Rachel de afgoden
begraven. Vol humor wordt ons duidelijk gemaakt dat je niets aan hen hebt!

- in een gemeenschap omringd door de liefde van God kunnen mensen opbloeien. lemand maakte daarbij de
volgende vergelijking. Het is geen symbiose, versmelting. Waarin de een in de ander opgaat. Het is ook geen
fragmentatie. Twee losse cirkels. leder op zijn eigen eiland. Maar het is meer het beeld van een ellips. Twee
individuen, ieder op een eigen plaats. Maar omringd door de zorg van God

Tot slot wil God met Jakob verder gaan. Dat blijkt even later, als hij engelen van God tegenkomt. Hij ziet niet
alleen zijn eigen mensen, zijn eigen leger. Maar er is nog een tweede leger dat hem beschermt

Gespreksvragen

2. Ga na wat dit hoofdstuk leert over de kunst van het loslaten. Hoe doe je dat, op de goede manier naar
anderen toe? Wat moet je leren loslaten in jezelf?

3. Hoe kunnen geschonden relaties weer hersteld worden?

4.  Welke afgoden vormen voor ons een bedreiging?

5. Waar kom je in de bijbel vaker tegen dat God in mensenlevens ingrijpt? Wat is de betekenis van de
engelenmachten die de profeet Elisa ziet (2 Koningen 6,16)?

Voor de liefhebbers:
Probeer meer aan de weet te komen over gezinnen in de bijbel.
Studiemateriaal: W.G.Rietkerk: De kunst van het loslaten

Lied 21:1,3 Opwekking 461
1 Alles wat adem heeft love de Here, MIJN JEZUS MIUN REDDER
zinge de lof van Isrels God!

Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.

Die lijf en ziel geschapen heeft Laat elk moment,

worde geloofd door al wat leeft. al wat ik denk, )
Halleluja! Halleluja! vol zijn van Uw liefde, Heer.

Mijn Jezus, mijn redder;
Heer, er is niemand als U.

3 Welgelukzalig is ieder te noemen, Mijn Schuilplaats, mijn Trooster,

die Jakobs God als helper heeft! veilige toren van kracht;
Wat zou hem schade, wie zou hem verdoemen, adem en stem,

die dag aan dag met Christus leeft! al wat ik ben,

Wie met de Heer te rade gaat, brengen U voortdurend eer.
die staat Hij bij met raad en daad.

Halleluja! Halleluja! Refrein:

Juich voor de Heer,

heel de aarde wees blij.

Zing van de Koning

en Zijn heerschappij.

Bergen aanbidden, de zee juicht mee
bij het horen van Uw naam.

U wil ik prijzen voor dat wat U schiep;
mijn leven lang loven,

want U heb ik lief.

Niets is zo goed als een leven

heel dicht bij U.



