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Leerschool 
Vlak hiervoor heeft God Jakob zijn beloften meegegeven. Jakob voelde zich ook heel dichtbij God. Hij noemt de 

plek waar hij een droom kreeg over engelen die op en neer gingen, een huis van God. Jakob wist zich gezegend. Hij 

wist dat hij niet alleen door het leven ging. Betel was voor hem de basis. Hier kon hij op terugvallen. En hij had zelf 

ook een gelofte afgelegd. Hij wilde ook vertrouwen op deze God. De God van zijn vader Isaak en Abraham. 

Maar nu komt de tijd dat steeds het oude boven komt. Hij wil het goede wel doen, maar vaak valt hij terug in zijn 

oude patroon. Hij moet nog veel van God leren. 

En dan komen de twee keer zeven jaren bij zijn oom Laban. In al die jaren verschijnt God niet één keer aan hem. 

Toch is God enorm met Jakob bezig. En dat blijkt ook wel uit Jakobs reacties op de gebeurtenissen. Bij de put barst 

hij in huilen uit. En tegen Laban gaat hij tekeer. En tenslotte valt hij uit tegen Rachel. Zo is Jakob met de 

gebeurtenissen bezig. 

Misschien heeft hij wel eens gedacht na die gebeurtenis bij Betel: waar is God nu? Wat merk ik nu nog van hem. 

Maar dan gebeurden er dingen, die hem diep raakten. Omstandigheden waarvan anderen zouden zeggen: dit is 

toeval. Maar waarvan Jakob in een flits weet: dit kan geen toeval zijn, maar dit is de hand van God. 

En zie het was Lea 
Nu moeten we een paar dingen weten. Bruid en bruidegom kregen elkaar de eerste dag niet te zien. Het idee was 

natuurlijk om de verrassing van de ontmoeting ‘s avonds nog groter te maken. Bovendien waarschijnlijk om de 

bruidegom nog eenmaal als vrijgezel feest te laten vieren. Een soort afscheid van het vrijgezellen leven. 

En daar gaat Laban misbruik van maken. Tegen het einde van de eerste feestdag brengt hij niet Rachel, maar Lea in 

het huis dat voor Jacob en Rachel was klaar gemaakt. En naar de gewoonte van die tijd liet Laban haar zwaar 

sluieren en bracht haar in dat huis. Laten we ook niet vergeten dat je in die tijd nog niet een lichtknopje aan de muur 

had zitten waardoor je met een druk op de knop licht had. Er waren ook nog geen kaarsen. Het eerste doosje 

lucifers moest nog worden uitgevonden. En Jakob had ook geen aansteker in zijn geperste broek  zitten. En zou 

Laban, die wist wat er ging gebeuren, niet een paar zeer aparte dronken op zijn lieve schoonzoon, de zoon van zijn 

lieve, onvergetelijke zuster, hebben ingesteld? En die arme Lea. Die heeft natuurlijk geen oog dicht gedaan. Die 

wist wat haar de volgende morgen stond te wachten. Wat doe jij hier! 

Fijn begin van je huwelijk. Een onbedaarlijke huilbui natuurlijk. Jakob, ik kan er niets aan doen. Het moest van 

vader. En Jakob zal wel woedend geroepen hebben: had je dan niks kunnen zeggen. Maar die arme Lea zat tussen 

twee vuren. Die was gek op Jakob natuurlijk, alleen hij niet op haar. En bovendien had haar vader haar wel 

duidelijk gemaakt dat ze het niet in haar hoofd moest halen om een spaak in het wiel te steken: Jakob, dat mocht 

niet van vader. Maar in een wip was hij aangekleed en beende naar zijn schoonvader. Nu kwam het er op aan. Een 

gevaarlijk moment. Het waren allemaal oosterlingen en Jakob was loeisterk. Dat putdeksel waar anders vier 

mannen voor nodig waren, tilde hij ook in zijn eentje op. Maar ja, Laban had zeven jaar de tijd gehad om zich op dit 

ogenblik voor te bereiden. Hij zal al vroeg klaar hebben gezeten om zijn schoonzoon te ontvangen. En hij zal ook 

wel gezorgd hebben dat er een paar potige jongens achteloos tegen de muur stonden te leunen in zijn nabijheid. 

Jakob was kansloos. 

De bedrieger bedrogen. Wat hier gebeurt in de tent van Laban is eigenlijk precies hetzelfde als wat jaren daarvoor 

in de tent van Izaak gebeurde. 

Wat wij kunnen leren van deze geschiedenis van Jacob?  
Soms zijn er fasen in je leven waarin God duidelijk tot je spreekt. Andere keren werkt God meer door 

gebeurtenissen in ons leven. Dat wil niet zeggen dat elke gebeurtenis direct van God komt. Maar in alle 

omstandigheden wil God ons helpen, leren en leiden. Hij wil aan ons werken. Zelfs het kwaad kan in zijn hand een 

middel zijn om ons te vormen. 

Wat God in Jakob deed, wil hij ook in ons doen. 

 

 

 


