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Wacht en bid

PROGRAMMA VOOR GEMEENTEAVOND/DOELGROEP
Gesprek & gebed voor de kleine groep

De tekst sluit aan bij week 2 van de kalender Wachten op de Heilige Geest,
maar is bijvoorbeeld ook als start van het project 50DagenOpWegmetGod te gebruiken.

Auteur: Jeltsje Elzinga-BakKer, kerkelijk werker
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print van deze handleiding voor de gespreksleider
e hijbels
e liedteksten/bundels
e afbakbrood en oven
e jemand die de oven kent en voorverwarmt na
of voor het zingen van het lied

() Psalm 27:14
Wacht op de Heer, wees dapper en vastberaden, ja,
wacht op de Heer.
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Ontmoeting

Geduld is een schone zaak — zo luidt het gezegde. En dat is
natuurlijk ook zo. Geduld. Ik vind het vaak moeilijk om geduldig
te zijn, bijvoorbeeld als ik haast heb. Geduld is niet alleen een
schone zaak, het is ook een vrucht van de Geest.

:) Doe een kennismakingsrondje wanneer je elkaar nog niet
(goed) kent.
Hoe gaat het met je? Deel tevens hoe geduldig jij bent.

€p Psalm 27:7
Hemelhoog 14
Wait for the Lord

Q Handelingen 1:4
Toen hij (Jezus) eens bij hen was, droeg hij hun op: ‘Ga
niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de
belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben
gehoord, in vervulling zal gaan.

Handelingen 1:14a
Vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het gebed.

We zijn op weg naar Pinksteren: het feest van de Geest.

Toen de leerlingen van Jezus moesten wachten op de Geest
die zou komen, kwamen ze bijeen om te bidden. Ze wachtten
verlangend en biddend op de belofte.

Net zoals de leerlingen van Jezus mogen we biddend op weg
gaan van Pasen tot Pinksteren. Verlangend en biddend (ver)
wachten; we wachten op de dingen die komen gaan.

Bidden is ook volharden en geduld hebben. Dat valt lang niet

altijd mee. Liever gaan we alvast maar aan de slag. Denk dan eens
aan een boer, die geduldig blijft wachten op de kostbare opbrengst
van zijn land, tot de regens van najaar en voorjaar zijn gevallen.
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Hij weet dat hij niet eerder kan gaan oogsten. Wees net zo geduldig
en houd moed. Wacht op de Heer.

Het werk is niet klaar met Pasen, noch met Jezus’ hemelvaart.
Soms is het moeilijk om dat te blijven geloven. Door te wachten en
te bidden kan God ons dichtbij komen. God wil ons tot leven
wekken en ons door zijn Geest opnieuw in vuur en in viam zetten.

2 Vragen

e Ergens op wachten valt voor de meeste mensen niet mee
- het heeft namelijk te maken met geduld. Herinner jij je
een situatie waarin je dit wachten vooral moeilijk vond?

e Psalm 27 eindigt met de woorden: ‘Wacht op de Heer!’
Heb jij wel eens gewacht op de Heer? Noem een voorbeeld.

e De 12 leerlingen van Jezus wijdden zich aan het gebed
toen ze moesten wachten op de belofte van Jezus.

Praat hier eens met elkaar over door. Wat stel jij je voor
bij: je toewijden aan gebed?

2 Opdracht
Plaats een voorgebakken broodje in de oven en wacht...

Het duurt een poosje voor het broodje klaar is om te eten.

Een brood bakken gaat dus niet vanzelf. Daar moet je zelf wat
voor doen.

Terwijl je wacht tot het broodje klaar is kun je aan de slag met
de opdracht ‘Luisterend bijbellezen’. Om te begrijpen wat je
leest moet je je openstellen voor de leiding van Gods Geest.
Het gaat niet vanzelf.

Luisterend bijbellezen

Door biddend de Bijbel te lezen, kan God tot je spreken. Woord
en Geest zijn beide nodig bij het verstaan van Gods stem.
Neem de tijd en de rust om het bijbelgedeelte goed door te
lezen. Doe dit bewust voor Gods aangezicht, vraag Hem of Hij
tot je wil spreken door de tekst heen. Stel je open voor Gods
hulp en vraag de Heilige Geest jou te helpen bij wat God wil
zeggen.

Lees de woorden, laat ze tot je doordringen en luister.
Wees een tijdje stil bij de Heer en wacht.
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Lees Handelingen 1:4-5 en 9-12 en 14

4 Toen hij (Jezus) eens bij hen was, droeg hij hun op:
‘Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot
de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben
gehoord, in vervulling zal gaan. ° Johannes doopte met
water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de
heilige Geest.’

% Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog-
geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet
meer zagen. '° Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog
steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee
mannen in witte gewaden bij hen. ' Ze zeiden: ‘Galileeérs,
wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit
jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde
wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben
zien gaan.

2 Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug
naar Jeruzalem.

14 Vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het gebed,
samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van
Jezus, en met zijn broers.

Wat spreekt je aan in deze tekst?
Wat springt er voor jou uit?

<) Wat zou God je willen vertellen of vragen n.a.v. dit

op weg

gedeelte?
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:) Wat hoop je dat God vandaag voor je doet?
Vraag dit aan Hem.

Deel je ervaringen in de groep, voor zover je dat wilt.

Het broodje is inmiddels klaar om te worden gegeten. Was het
de moeite waard om te wachten?

Zijn wij zover om ons te laten leiden door Gods beloften, zodat
Hij ons door zijn Geest kan gebruiken voor het werk in zijn
Koninkrijk?

0 Is er iets waarvoor jij graag gebed zou willen?
Misschien dat er naar aanleiding van deze avond iets naar
voren is gekomen wat je heeft geraakt of waar je nog vragen
over hebt. Het kan ook zijn dat er een nieuw verlangen in je
is gekomen.

Bid daarom voor elkaar in groepjes van twee of drie. Vertel
eerst aan elkaar waar je gebed voor nodig hebt. Bid eenvou-
dig en concreet. Las ook enkele momenten van stilte in,
waarbij je luistert naar God.

Sluit af met een gezamenlijk Onzevader.
€pP Hemelhoog 221

De wind steekt op
(of luisteren via YouTube)

Maak een gebedsdaghoek

Neem dagelijks bewust tijd om stil te worden voor God en
naar Hem te luisteren. Dit kan op verschillende manieren.

Je kunt een bijbelgedeelte lezen en hierover bidden en
nadenken; je kunt luisteren naar een lied en dan in gebed tot
God gaan; of je kunt bijvoorbeeld een (gebeds)wandeling
maken. Kies een manier die bij jou past.

Vraag God of Hij met zijn Heilige Geest aanwezig wil zijn.
Schrijf op wat je te binnen wordt gebracht. Dit kan een beeld
zijn, een gevoel, iets wat je moet doen, een tekst. Door het
op te schrijven kun je gaan groeien in je gebedsleven.

Op die manier ontstaat er een gebedsdagboek waar al je
avonturen met bidden in worden opgetekend. Zowel de

mooie als de moeilijke momenten. Noteer ook al je vragen.

Op een later moment kun je de aantekeningen dan teruglezen.

Laat je verrassen door wat jij ontdekt (hebt) wanneer je het
later terugleest!
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