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Ontmoeting met elkaar

Belangrijk bij deze vragen is het om fijngevoelig te zijn. Er zijn heel wat pijnpunten in levens van mensen.
Dat kan b.v. betekenen dat men bepaalde zaken heel heftig en overtrokken naar voren brengt. Voorkom
“welles-nietes”-discussies. Probeer het te benaderen in de trant van “Zo voel jij dat dus!”: een persoonlijk
gevoelen! Wellicht is het goed om helder te krijgen wat er achter z’n heftige reactie zit. “Waarom grijpt dit je
zo aan?” “Heb je een idee, hoe het komt dat je zo heftig reageert?”

Belangrijk is dat we met respect over elkaar spreken. Ook “de wereld” moeten we niet met karikaturen
neerzetten! Dat men God afwijst wil lang niet altijd zeggen dat men onbehoorlijk leeft.....

Inleiding

De inleiding zou thuis gelezen moeten zijn. Je kunt er dan op terug komen met een vraag als “Was er nog
iets in de inleiding dat je aansprak en waar je samen over zou willen praten?
Als de inleiding niet vooraf gelezen is kan deze kort worden samengevat.

Bezinning vanuit de Bijbel

1. en 2. zijn open vragen

3. Velen hebben de neiging om zichzelf beter te vinden dan anderen en/of zich zo voor te doen. Nog meer
mensen hebben er moeite mee echt te leven van genade. Dat je voor je redding niks kunt en hoeft te
doen. Afhankelijk van God zijn valt niet mee.... Maar dat ieder zo zou zijn betwijfel ik.

4. Dit kan gemakkelijk een theoretische discussie worden. Dat is niet de bedoeling. Waar het om gaat is dat
hetgeen wij als “goed”, “welgevallig” en “volkomen” ervaren, dat nog niet hoeft te zijn. We hebben God
en zijn Woord nodig als onze norm! Dan moeten we ook wat Bijbelkennis zien te vergaren....

5. Ik ben het met de uitspraak van “a.” eens, alleen je kunt dit natuurlijk overdrijven. Je mag deze
redenering niet hanteren om je van van alles en nog wat af te maken.

b. en d. zijn open vragen

Vraag c. lijkt een open deur: natuurlijk moeten we niet doen alsof de kerk de enige instantie is waar we
onze tijd en energie aan zouden moeten geven. Als christen moeten we onze plaats juist innemen in de
samenleving, ook t.a.v. vrijwilligerstaken. Tegelijkertijd moeten we ervoor waken dat we in de
kerkelijke samenleving niet aan de rand komen te staan. Dingen (samen) doen is een belangrijke vorm
van gemeenschap beleven en toegroeien naar elkaar. Het valt niet mee om in alles wat op je afkomt een
goed evenwicht te vinden. Accepteer dat dan ook maar en probeer zo mogelijk wat te schuiven.

6. Als je nadenkt over wat vriendschap is, dan klopt de stelling als een bus.

Het gaat om de gevende liefde zoals Jezus die had. Uit onszelf hebben we die liefde niet, maar we

mogen die liefde van Hem ontvangen. Het gaat daarbij niet om allerlei liefdevolle gevoelens, maar het

bewijzen van liefde in de praktijk: de juiste houding, woorden en daden. “Broer en zus” kies je niet uit.

Daar zitten lastige exemplaren tussen. Vanuit het familieverband heb je de taak om hen te respecteren en

op een goede manier te benaderen. Hierin zie ik een mooie parallel met de gemeente.....

8. Nuchterheid. Het enige waar je invloed op hebt is het “voor zover het van jou athangt”. Gebruik ook je
verstand. In allerlei situaties kun je beter wat afstand laten bestaan......

9. en 10. zijn open vragen

11. Het is altijd moeilijk om in algemene termen te spreken. Fundamenteel is de houding van Jezus om niet
zelf je recht te halen en het kwade met het goede te beantwoorden. Maar er zijn ook allerlei situaties,
waarin onrecht bestreden, voorkomen en ingeperkt moet worden.

12. Voor mijzelf: Je laten bepalen door de Persoon van Jezus.

13. Dit moet je in vallen en opstaan leren. We moeten elkaar hierin trainen, gericht op volharding.

=

Evaluatie

Op de toerustingsavonden voor de Groeigroepen worden de besproken gesprekspapieren geévalueerd en de
nieuwe gesprekspapieren doorgesproken. Wanneer je niet aanwezig kunt zijn en je hebt toch vragen, reacties,
opmerkingen, tips, suggesties etc., dan kun je deze mailen (Icbuijs@cgk-gn.nl ) of je kunt bellen (050-
4028803). Graag!



