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Missionaire kerk 
    
 
Ligt u er wakker van? 
In korte tijd is de kerk een randverschijnsel geworden in onze samenleving. Het opvallende is vooral het  
gemak waarmee christenen zich hierbij neerleggen. Er worden wel grote woorden gebruikt, maar waar is de  
echte passie voor de wereld om ons heen? Geloven we in de beslissende betekenis van onze boodschap?  
Gaat het echt om de redding van zondaren? Het lijkt er vaak meer op dat we de kerk waarderen als  
gemeenschap van gelijkgezinden, waarin we ons heerlijk kunnen terugtrekken voor de boze buitenwereld.  
Zolang wij zelf nog maar genoeg mensen om ons heen hebben om ons geestelijk comfortabel te voelen  
vinden we het allemaal wel best.  
 
Visie 
De hengelclub houdt zich bezig met het vangen van vissen. De damclub oefent in bekwaamheid tot het 
damspel. De volleybalvereniging probeert zoveel mogelijk teams op het hoogste niveau te krijgen. 
Ouderenbonden dienen belangen van ouderen. Zo heeft elke club z’n eigen doelstelling. Dat de damclub een 
keer gaat vissen is niet vreemd, maar daar ligt niet de prioriteit. De ouderenbonden zijn echt niet te beroerd 
een keer iets te doen voor een jeugdsoos, maar daar besteden ze niet al hun energie aan. 
En de kerk? Waar houdt de kerk zich mee bezig? En zijn dat de dingen waar de kerk zich mee bezig zou 
moeten houden?  
Als christelijke gemeente bezinnen we ons op het Woord van God. Het gaat er niet allereerst om wat wijzelf 
belangrijk vinden. Wij willen luisteren naar onze Heer en Meester, die voor ons zijn leven gaf. Bent u zich er 
van bewust wat uw eeuwige toekomst Hem heeft gekost? Jezus kwam maar niet als een wijze leraar om ons 
allerlei belangrijke dingen te vertellen. Hij kwam om zijn leven te geven als losprijs voor velen. Wij moeten 
maar niet wat “opgepoetst” worden in ons denken en leven, wij moeten gered worden.  
“Alzo lief had God de wereld dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem 
gelooft niet verloren zou gaan, maar eeuwig leven zou hebben”. Die woorden van Johannes 3: 16 zijn zo’n 
beetje het bekendste van de hele bijbel. Maar wat is het erg dat ze vaak losgekoppeld worden van die grote 
opdracht: “Ga dan heen, maakt al de volken tot mijn discipelen” (Mattheüs 28: 19). Het gaat er niet allereerst 
om dat wij in de kerk ons eigen behoud vieren. Het gaat erom dat we onze Redder eren door ons gehoorzaam 
te laten richten op die ander. Het gaat erom dat we van Hem die liefde voor de wereld leren. Dat we Hem 
nodig krijgen om die liefde ook werkelijk in de praktijk vorm te geven. 
Er is een bekende uitspraak: “Een kerk die niet werft sterft”. Weet u waarom dat zo is? Omdat het dan geen 
kerk meer is. De Kurios (Heer) waarnaar de kerk genoemd is wordt in zo’n gezelschap niet gediend op de 
wijze die Hij van zijn leerlingen vraagt. Het belangrijkste: de passie voor zondaren wordt gemist. Het is als 
de damclub die zich met alles bezig houdt, behalve met dammen…… 
Wij kennen in onze gemeente die prachtige drie B’s: Boven, Binnen en Buiten. Maar we vergeten vaak dat 
“Boven” ons op “Buiten” richt en dat het “Binnen” gericht is op de training tot het werk van de Heer. 
 
Missionaire kerk 
Stefan Paas heeft zich als landelijk evangelisatieconsulent veel moeite getroost om duidelijk te maken dat het 
evangelisatiewerk maar niet een stukje is van ons kerkelijk takenpakket. Hij gebruikt het voorbeeld van een 
heerlijke slagroomtaart. Wij zijn geneigd om naar evangelisatie te kijken als een grotere of kleinere punt van 
die taart. Maar het is geen stuk van die taart, het is één van de ingrediënten. Het is b.v. de suiker/zoetstof die 
de taart op de juiste smaak brengt. Zonder dat ingrediënt smaakt die hele taart nergens naar. 
Evangelisatiewerk is dan ook niet iets wat je als kerk “doet”, het is een beslissend bestanddeel van heel je 
bezig zijn. Alles moet ervan doortrokken zijn. Want het gaat in de kerk om de redding van zondaren. 
Natuurlijk vind je die binnen de kerkelijke gemeenschap. Ook wij moeten bekeerd worden. Maar het is 
verschrikkelijk als we geen boodschap hebben aan al die mensen om ons heen, die Christus net zo nodig 
hebben. En dat als kerk.  
Ook in ons eigen leven gaat het er niet om dat we af en toe een beetje “missionair” gaan zijn. Ook in ons 
eigen bestaan moet het geen “taartpunt” zijn maar een ingrediënt. Het gaat erom dat deze houding ons leven 
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doortrekt. Dat we daarmee bezig zijn in onze kerkgang, in het bijbellezen en bidden, maar ook in onze 
dagelijkse bezigheden, op het werk of op school. Als we gezond zijn, maar ook als we in het ziekenhuis 
liggen. In alles gericht op onze Redder, die ons wil gebruiken om aan anderen bekend te maken wie en hoe  
Hij is. Dat merkt die ander niet zozeer als je af en toe even gaat evangeliseren. Dat merkt die ander als hij 
ziet en hoort welke plaats Christus in jouw leven inneemt. En wat dat met jou doet, vooral in relatie met die 
ander. Dat die ander meegeniet van de vruchten van de Geest: liefde, blijdschap, vrede, geduld, 
vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Als die ander merkt dat jij zo graag 
zou willen dat hij echt eeuwig gelukkig wordt….. 
 
Om over door te praten 

1. Wat stimuleert jou om met niet-christenen over je geloof te praten? 
2. Praat met elkaar door over de stelling: Een kerk die niet werft sterft. Probeer daarbij vooral zicht te 

krijgen op de dieper gelegen oorzaken. 
3. Noem eens een aantal thema’s die niet-gelovigen noemen als barrière om te kunnen geloven. 

Probeer samen eens te zoeken naar iets van een “antwoord” op deze barricades. 
4. Bespreek de stelling: “Iedere christen heeft wél de opdracht te getuigen, maar niet om te 

evangeliseren”. 
5. Wat spreekt niet-gelovigen aan m.b.t. kerk en geloof? Wat stoot hen af? 
6. Op welke wijze zouden we elkaar kunnen helpen om meer getuigend te leven? 

Methode 
Dit jaar maken we o.a. bij de groeigroepen gebruik van het werkboek “Feest van genade” (uitgave CV-
Koers; ISBN 9071156680; www.cvkoers.nl) geschreven door Aad Kamsteeg en Ronald Westerbeek. Daarbij 
hoort het leesboek “Dit is mijn passie” (uitgegeven bij De Vuurbaak, ISBN 9055602957) waarvan Aad 
Kamsteeg de auteur is. 

Thema-avond 
Op dinsdagavond 13 maart van 20.00 tot 22.00 uur in de Maranathakerk praten we met elkaar verder over 
het missionair kerk zijn. Ook als u/jij nog niet eerder een thema-avond hebt bijgewoond bent u/jij van harte 
welkom. Vanaf 19.45 uur is er koffie…! 
 
Weekrooster (in het werkboek staat meer informatie……) 
 
Zondag Lezen: Mattheüs 28: 16-20. Welke oorzaken kun je bedenken waardoor het komt dat christenen zo  
weinig doen met die grote opdracht van Christus. Welke dingen belemmeren je zelf om (meer) met deze  
opdracht bezig te zijn? Hoe ga je met die belemmeringen om? 
Maandag Lezen: Johannes 3: 14-22. Aad Kamsteeg geeft aan dat één van de belangrijkste redenen  
waardoor het niet tot evangeliseren komt is dat we te weinig genieten van Gods genade. Als het wonder van  
Gods liefde voor ons meer gaat leven komt er van alles in beweging. Dan gaan we ook beleven: als God mij  
kan redden, dan is er zeker nog perspectief voor die ongelovige buurman/collega/vriend etc….. Wat kunnen  
we eraan doen om meer te beleven van Gods genade voor ons persoonlijk? Wat doe jij eraan? 
Dinsdag Lezen: Jeremia 29: 4-7. Op welke manier zetten wij ons in voor onze woonomgeving?Wat hebben  
wij de stad te bieden?  
Woensdag Lezen: Handelingen 17:16-34. Kennen wij de leef –en denkwereld van de mensen om ons heen?  
Zien wij vanuit het Evangelie antwoorden en mogelijkheden om in te gaan op de vragen van onze tijd? Wat  
valt op als we het gesprek van Paulus met de mensen uit Athene volgen?   
Donderdag Lezen: Romeinen 5: 3-6. Voor veel mensen vormt het lijden een blokkade om tot geloof te  
komen. Op welke manier hebt u/jij in uw denken een plaats gegeven aan het vraagstuk “God en het lijden”? 
Vrijdag Lezen: Openbaring 22: 18. Voor veel mensen zijn veranderingen in vormen erg moeilijk. Hoe  
kunnen wij bij Gods onveranderlijke Woord blijven en tegelijkertijd de juiste vormen vinden en toepassen die  
voor het (missionair) kerk-zijn vandaag van belang zijn?   
Zaterdag Lezen: Filippenzen 2: 14-18. Aad Kamsteeg wijst op de kracht van veranderde levens. Daar gaat 
een enorm getuigenis van uit. Welke mensen vormen een bron van inspiratie voor jou? Hoe kunnen we daar 
als gemeente meer aandacht aan geven, zonder dat daarbij mensen verheerlijkt worden?  
 

http://www.cvkoers.nl

