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De God van Jakob 

Jakob heeft iets weg van een mal. In de eerste hoofdstukken van de bijbel lees je over de geschiedenis van de 

mensheid. Het begint bij Adam en Eva en hun nakomelingen. God is bezig met heel de mensheid. Maar als het 

verkeerd gaat, richt God zich op één man, Abraham en zijn nakomelingen, Isaak en Jakob. 

God richt zich op dat ene gezin, op die ene persoon en zijn nageslacht. God zet als het ware een nieuw model neer. 

Zulke mensen wil hij hebben. Zij zijn net als een mal die in een fabriek gemaakt wordt voor de productie van een 

nieuw product. Het gaat God erom dat we van deze mensen iets leren. 

En wat kunnen we dan van Jacob leren? Vijftien hoofdstukken lang is God aan het beitelen en schaven aan Jakob. 

En langzamerhand zie je iemand ontstaan die leert los te laten en op God te vertrouwen. Een ruwe steen wordt een 

diamant. 

En God wil dat ook met ons doen. Hoe gaat dat? Hoe is het bij Jakob gegaan? 

 

40 jaar 

Je krijgt echt het gevoel dat hier iets nieuws gaat beginnen. We lezen dat Isaak 40 jaar is als hij trouwt. En veertig is 

in de bijbel een periode waarna iets nieuws kan gaan beginnen. Toen de Israëlieten 40 jaar onderweg waren 

geweest kwamen ze in het beloofde land. Een nieuwe toekomst. Toen de verlamde 40 jaar bij de schone poort van 

Jeruzalem had gezeten en 40 jaar niet had kunnen lopen, werd hij genezen. Hij kreeg een nieuwe toekomst.  

En je bent benieuwd. Wat zal er in het leven van Isaak gaan gebeuren. Wat gaat God hem geven? 

We wachten in spanning af. 

Er wordt een tweeling geboren. En Jakob is een van die twee. Die jongen van wie je denkt: wat moet er van hem 

worden? 

 

Esau 

Maar eerst krijgen we te zien wat voor iemand Esau is. Hij is iemand die leeft bij de dag. Hij leeft van wat voor 

ogen is. Zijn eerstgeboorterecht, de genade van God, heeft zijn aandacht niet.  

En dan gaat het niet maar om zoiets. In Israël was het zo dat de eerstgeborene een extra verantwoordelijkheid voor 

de familie kreeg en daarom ook een extra deel van de erfenis. Maar hier is meer aan de hand. Hier kun je ook 

denken aan de belofte die God al aan Abraham had gedaan. Dat hij hem talrijk zou maken, tot een groot volk. En 

dat binnen dat volk de door God beloofde Verlosser geboren zou worden. Zo zou God gaan werken om zijn genade 

te laten zien, tot zegen voor mensen over heel de wereld. Zo zou God gaan ingrijpen in deze zieke wereld. Zo zou 

hij zijn liefde laten zien en helpen. 

Die beloften van God, Gods genade, laat Esau liggen. Hij vindt het niet belangrijk. Hij gaat op in het heden. Jagen, 

vissen, eten, dat is zijn leven. Meer is zijn leven niet. 

En zo verkoopt hij aan Jakob zijn eerstgeboorterecht. Dan volgt als slot: en hij at, hij dronk, hij stond op en ging 

heen. Het lijkt haast alsof de schrijver in deze zin, in vier korte woorden, zijn gevoel heeft willen leggen. Dat was 

het dus. Hij at en hij dronk, hij stond op en hij ging heen. Dat was zijn leven. 

En zo kan het in je leven gaan, dat je het mooie dat God in je leven wil doen, laat liggen. Dat doe je toch niet? 

Esau doet het wel. Al geeft God hem later opnieuw de gelegenheid om Gods vriendschap te leren kennen. 

 

 

 

Zorg 

Zijn er groeigroepleden voor wie we iets kunnen betekenen? 

Contact 
We sluiten af met gebed of kringgebed en eventueel een lied 460 of Opwekking 44 

 


