Jij en Gods leiding

Relatiegroei met de Heere IV, preekserie tussen Pasen en Pinksteren 2021

1Sam3,1-21 & Ps 25, 12

Gesprek —en doevragen bij de preek (Jk) op 2 mei

1.

Welke verzoeking herken je het meest bij jezelf: dat je jouw eigen gedachten en verlangens
voor Gods leiding houdt, of dat je er vaak helemaal niet aan denkt om Gods leiding te zoeken
bij belangrijke beslissingen?

Al het goede is van God. Hij geeft jou ook je geloof. Ik benadruk dat wel vaker in mijn preken.
Dan wil ik niet zeggen dat je maar een stok of een blok, een robot bent. Lees Filipp. 2, 12¢-13.
Maar gelijk is ook weer waar dat als je Gods leiding aan het zoeken bent, God daarmee al in
jou begonnen is. Ik vind dat een heerlijke geloofsgedachte. Herken je dat? En waarom is het
dan zo heerlijk?

Wissel je positieve ervaringen maar ook je moeiten eens over de verschillende ‘middelen’
waardoor God Zijn leiding bekend maakt: 1) Zijn Woord 2) je gezond verstand 3) het advies
van je geloofsbroeders —en zusters 4) de omstandigheden 5) Gods vrede op je hart 6) het
wachten op God.

Hoe ga jij om met dromen en visioenen van jezelf en van anderen? Durf je verder te gaan dan
enkel te stellen dat dromen maar bedrog zijn? Wissel uit!

Moeten we alleen bij belangrijke beslissingen Gods leiding zoeken, of ook als het om
alledaagse dingen gaat?



