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Doel en methode

Voor veel mensen is ‘evangeliseren’ een gevoelig onderwerp. Rick Warren legt de vinger bij een zere plek als 

het gaat om de gerichtheid van ons leven. De belijdenis dat niemand zonder Christus behouden wordt zou 

zichtbaar moeten worden in een passie om mensen te bereiken met het Evangelie. 

Tegelijkertijd moeten we ons afvragen hoe het komt dat ‘evangeliseren’ voor veel mensen zo moeilijk is. Het 

heeft soms te maken met ‘lauwheid’, een tanend geloofsleven en een in beslag genomen zijn door het aardse 

bestaan. Maar heel vaak heeft het ook te maken met ‘onvermogen’, ‘beschadiging’ en ‘teleurstelling’. Veel 

christenen willen heel graag vertellen van hun Heiland. Maar als het door allerlei omstandigheden niet 

(meer) lukt dan verzand het. Je ontmoet een muur van tegenstand en het lijkt allemaal zo weinig zin te 

hebben. De Amerikaanse oppepper van Rick Warren kan positief effect hebben, want als je het toch probeert 

en er komen mensen tot geloof (b.v. in de setting van de 40 doelgerichte dagen), dan geeft dat een geweldige 

stimulans om er helemaal voor te gaan. Het kan echter ook negatief werken. Als je teleurstelling en pijn hebt 

op dit punt, dan kun je je gekleineerd voelen. Je kunt er niets van, je deugt niet, je bent een waardeloze 

christen.

Ik heb dit gesprekspapier vorm gegeven met het oog op deze laatste groep. Het is een bewuste tegenhanger 

ten opzichte van Doelgericht Leven. Het lijkt me heel goed om beide polen te benoemen in het gesprek in de 

groepen: gedrevenheid en ontspanning, onze verantwoordelijkheid en Gods werk, willen ontwikkelen van 

vaardigheden maar ook accepteren van onmacht, teleurstelling en moeiten m.b.t. het met woorden doorgeven 

van de Boodschap.

Ontmoeting met elkaar

Het mooiste is als de doelgerichte dagen 36 t/m 40 én de inleiding van dit gesprekspapier van te voren zijn 

doorgenomen. Dan is het mogelijk om via de vragen bij “ontmoeting met elkaar” het hele onderwerp door te 

spreken. Je kunt dan afronden met het bijbelgedeelte uit Lucas 5, praktisch gemaakt met vraag 2 (Bezinning 

vanuit de Bijbel).

Niet christenen hebben vaak moeite met schijnheiligheid, (formele) regels, afwijzing etc. Waar men vaak wel 

gevoelig voor is zijn de persoonlijke getuigenissen: wat geloof jij nu eigenlijk, wat voel je daarbij, wat vind 

je mooi, wat is moeilijk etc. De moeite is vaak om verder te komen dan hun respect “mooi voor jou!”. Hoe 

kom je tot “jij kunt ook niet zonder!”. Handelingen 4: 12 is één van de Schriftgegevens die de noodzaak 

schetsen van het leren kennen van de Here Jezus. Wij hebben allemaal vergeving nodig, want er is niemand 

die volmaakt kan leven in overeenstemming met wat God van ons vraagt. Voor die vergeving was het lijden 

en sterven van Jezus nodig.

Inleiding

Als de inleiding niet vooraf is doorgenomen, dan moet je deze als gespreksleider kort samenvatten. Dit kan 

ook handig zijn om geheugens op te frissen en een richting voor het gesprek te wijzen….

Bezinning vanuit de Bijbel

1. Wat opvalt is het geloof van de vrienden. Of de zieke man zelf geloofde of niet is op basis van deze 

geschiedenisbeschrijving niet te zeggen…. Zijn vrienden hielden van hem en trotseerden alle 

tegenstand. Hij MOET bij Jezus gebracht worden!

2. Het lijkt me goed om te kijken op welke wijze wij mensen waarvan we houden “bij Jezus zouden 

kunnen brengen”.

3. De opdracht van Jezus is groots en massief. Je kunt je daarbij heel klein voelen. Tegelijkertijd, als je 

ziet hoe via die 11 mannen deze opdracht is uitgevoerd, dan sta je ook versteld! Het geheim ligt denk 

ik in vers 20: Jezus Zelf is erbij! Voor Hem is geen ding onmogelijk.

4. Open vraag.

5. Het moet een beetje bij je groep passen, maar deze vraag wil een klein stukje praktische training 

geven. Je moet het leren door het te doen: je getuigenis geven (al valt er voor het gevoel van velen 

niets bijzonders te vertellen: hoeft ook niet bijzonder te zijn!), bewust worden en communiceren wat 

je van de Here geleerd hebt in je leven en wat je passie is. Als je te maken hebt met belangstellende 

buitenstaanders is het handig als je kort de Boodschap van de Bijbel kunt weergeven in eigen 



woorden (in 3 minuten: alleen de kern, maar dan zo duidelijk mogelijk!).

6. Vraag 6 behandelt drie praktische punten die van belang zijn bij het communiceren van het 

Evangelie. Het derde punt “geopende deuren” is ontleend aan Paulus die deze uitdrukking 

regelmatig gebruikt. Paulus bedoelt dat hij in bepaalde gevallen “toegang” heeft en zijn boodschap 

kwijt kan. Ik denk dat we die ‘geopende deuren” bewuster moeten leren opsporen.

Verdieping

Elke groep is anders. Wellicht zou je iets meer/anders Bijbelstudie willen doen. Dat kan ook naar aanleiding 

van de inleiding. Je kunt vanuit de teksten uit Handelingen met elkaar doorpraten over:

a. Gods werk en de menselijke verantwoordelijkheid

b. Tekenen en wonderen vandaag

c. Aanvallen van de boze, in het boek Handelingen en in onze tijd

d. Het functioneren van de gemeente in relatie tot de zendingsopdracht

e. Onze taak t.o.v. de Joodse gemeenschap

f. De vorm van het Evangelisatiewerk.  

Evaluatie

Op de toerustingsavonden voor de Groeigroepen worden de besproken gesprekspapieren geëvalueerd en de 

nieuwe gesprekspapieren doorgesproken. Wanneer je niet aanwezig kunt zijn en je hebt toch:  

• vragen of opmerkingen over dit gesprekspapier;

• reacties, opmerkingen, tips, suggesties etc. ter verbetering van de gesprekspapieren in het algemeen;

• ideeën voor een thema of bijbelgedeelte voor een volgend gesprekspapier,

dan kun je deze mailen (lcbuijs@cgk-gn.nl ) of je kunt bellen (050-4028803). Graag!  

april 2005 – L.C. Buijs


