Elkaar vermanen

Toelichting voor de gespreksleiders
Groeigroepen C.G.K. Groningen
Bijbelstudie: 1 Tessalonicenzen 5: 1-28 Seizoen 2004/2005, nr. E

Ontmoeting met elkaar

De verschillende vragen zijn bedoeld om een gesprek over het ‘elkaar vermanen’ op gang te brengen. Het
gaat er niet om dat vraag na vraag precies ‘afgewerkt’ wordt. Bij de bezinning vanuit de Bijbel doen de
vragen 1 en 2 hetzelfde. Die vragen kunnen dus ook in het openingsgesprek meegenomen worden, of je
betrekt de vragen van ontmoeting met elkaar bij de vragen 1 en 2. In elk geval moet je erop letten dat je niet
gaat herhalen: kort overstappen naar de volgende vragen!

Bezinning vanuit de Bijbel

1.en 2. Open vragen.

3. Eris geloof, hoop en liefde! Met inspanning en volharding! Voorbeeld van navolgen van Jezus onder
moeilijk omstandigheden. Ze hebben het Evangelie verkondigd. Ze hebben zich radicaal van de afgoden
bekeerd. Ze hebben een levende verwachting van de wederkomst.

4. Door positieve punten te benoemen geef je de ander een stuk bevestiging. Je bouwt aan de relatie. Het
maakt ook duidelijk dat je iemand niet afkraakt. Er is niet alleen oog voor wat niet deugt. De ander
ontvangt het gevoel ‘er te mogen zijn’. Op die manier zal men veel meer open staan voor wat je te
zeggen hebt aan minder positieve dingen. Als men zich aangevallen voelt, springt men in de verdediging
en sluit men zich af.

5. Kiritiek kan voortkomen uit verkeerde opvattingen! Degene, die de kritiek levert zit zelf fout.....

Kritiek kan ook bedoeld zijn om te kleineren en te manipuleren. Heel bewust wordt de ander klem gezet
en/of schuld aangepraat.

Vermanen kan met onzuivere bedoelingen gebeuren. B.v. om er zelf beter uit te komen. Als je de
verkeerde dingen van anderen breed uitmeet, dan vallen jouw eigen fouten minder op. Of je bent
teleurgesteld en boos en je reageert je op de ander af.

Het kan zelfs onderdeel zijn van een bewust listig spel om ergens voordeel te behalen. Je kunt hierbij
denken aan allerlei partijschappen, scheuringen, conflicten en kerkpolitiek.

6. Wat opvalt is de toewijding en de liefde. Paulus heeft een oprecht verlangen dat het met de ander goed
komt. In zijn houding zie je iets van goede ouders, die er alles aan doen om hun kinderen op een zo
goed mogelijke manier te bereiken, voor te leven en leiding te geven.

7. Opvallend vind ik de nadruk op de heiliging. De vermaning wordt hier fors aangezet vanuit het oordeel

van God, maar begint bij onze verantwoordelijkheid als christen (“niet als de heidenen die van God niet

weten”) ten opzichte van onze medemens (je broeder niet slecht behandelen of bedriegen door overspel

e.d.).

Open vragen.

9. Respect hebben voor degenen die zich voor je inspannen! Opkomen voor de zwakken. Geduld hebben
met allen. Er op toezien dat ‘niemand kwaad met kwaad vergeldt’. Te allen tijde het goede najagen,
jegens elkander en jegens allen. Bidden ‘zonder ophouden’, en danken onder alles. Blijkbaar kun je de
Geest uitdoven..... (door je van Hem niks aan te trekken). Profetieén moeten altijd getoetst worden,
want men zit niet automatisch op het spoor van de Heilige Geest. Maar blijkbaar ging het zo vaak mis,
dat de mensen weinig waarde meer hechtten aan de profetie (in combinatie met de overspannen
verwachtingen m.b.t. de wederkomst????). In dit kader klinken die bekende woorden “toetst alles (alle
profetieén) en behoudt het goede. In vers 23 en 24 zien we hoe de heiliging uiteindelijk niet van onze
inspanningen afhankelijk is, maar van de trouw van God.

10. Open vraag.
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Evaluatie

Op de toerustingsavonden voor de Groeigroepen worden de besproken gesprekspapieren geévalueerd en de
nieuwe gesprekspapieren doorgesproken. Wanneer je niet aanwezig kunt zijn en je hebt toch:

e vragen of opmerkingen over dit gesprekspapier;

® reacties, opmerkingen, tips, suggesties etc. ter verbetering van de gesprekspapieren in het algemeen;

¢ ideeén voor een thema of bijbelgedeelte voor een volgend gesprekspapier,
dan kun je deze mailen (Icbuijs@cgk-gn.nl ) of je kunt bellen (050-4028803). Graag!



