
 
 
 

   

Maranathakerk 1 januari 2026 ochtend WvS 

Liturgie Nieuwjaarsdienst 
 
 
Datum Voorganger Kerkgebouw 
1 januari 2026, 11.00 uur ds. Wim-kees van Slooten Maranathakerk 
 
 
 
Welkom & mededeling 
Aanvangslied (voor zover mogelijk staande): P66: 1 en 6 NB Breek, aarde, uit in 
jubelzangen, Gods glorierijke Naam ter eer- God beschaamd mijn bidden niet 
Stil gebed, votum en groet (voor zover mogelijk staande) 
Zingen: Weerklank 467: 1, 2 en 4 Van U zijn alle dingen – nog voor dat wij iets 
vragen, weet U van ons gebed – O, mocht ik U beminnen 
Gebed voor de opening van Gods woord en de verlichting van Zijn heilige Geest 
Schriftlezing & thema: (HSV) Jak 5, 13-18 Veel heil, zegen en gebed in het Nieuwe 
Jaar (Nieuwjaarsdag) 
Verkondiging 
Gebed  
Zingen: Weerklank 477: 1 en 2 Zegen ons Algoede- stort op onze bede in ons hart 
Uw vrede 
Inzameling van de gave onder naspel vorig lied 
Zingen (voor zover mogelijk staande): P68: 7 NB God zij geprezen met ontzag. Hij 
draagt ons dag aan dag 
Zegen 
Zingen: Weerklank 477: 3 Amen, amen, dat wij niet beschamen 
 
  



 
 
 

   

Welkom & mededeling 
 
Psalm 66:1, 6 
 
Breek, aarde, uit in jubelzangen, 
Gods glorierijke naam ter eer. 
Laat van alom Hem lof ontvangen. 
Geducht zijn uwe daden, Heer. 
Uw tegenstanders, diep gebogen, 
aanvaarden veinzend uw beleid. 
Heel d'aarde moet uw naam verhogen, 
psalmzingen uwe majesteit. 
 
Gij die God vreest, ik zal u spreken 
van al wat aan mij is geschied. 
Nauw richtte ik tot Hem mijn smeken, 
of in mijn hart was reeds een lied. 
Zou God mij hebben willen horen, 
wanneer ik onrecht had beraamd? 
Maar Hij nam mijn gebed ter ore, 
Hij heeft mijn bidden niet beschaamd. 
 
Stil gebed, votum en groet 
 
Weerklank 467: 1, 2 en 4  
 
Van U zijn alle dingen, 
van U, o God en Heer, 
van U de zegeningen 
die 'k biddende begeer. 
Gij wilt mijn weg omringen 
met liefde wijs en teer. 
Wat wij ooit goeds ontvingen, 
het is van U, o Heer. 
 
Nog voor wij U iets vragen, 
voorkomt Gij ons gebed. 
Gij hebt aleer wij klagen, 
op onze nood gelet. 
Gij helpt de last ons dragen, 
Gij steunt bij elke tred, 
zelfs bij de zwaarste plagen 
zijt Gij de God die redt. 
 
  



 
 
 

   

O mocht ik U beminnen 
gelijk Gij mij bemint, 
laat heilge vrees van binnen 
mij leiden als uw kind! 
Mocht ik die rijkdom winnen, 
die roest noch mot verslindt, 
en werden nooit mijn zinnen 
door ijd’le glans verblind! 
 
Gebed voor de opening van Gods woord en de verlichting van Zijn heilige Geest 
 
Schriftlezing & thema: (HSV) Jak 5, 13-18  
Veel heil, zegen en gebed in het Nieuwe Jaar (Nieuwjaarsdag) 
 
Verkondiging 
 
Gebed  
 
Weerklank 477: 1 en 2  
 
Zegen ons Algoede, 
neem ons in uw hoede 
en verhef uw aangezicht 
over ons en geef ons licht. 
 
Stort, op onze bede, 
in ons hart uw vrede, 
en vervul ons met de kracht 
van uw Geest bij dag en nacht. 
 
Inzameling van de gave onder naspel vorig lied 
 
Psalm 68:7 
 
God zij geprezen met ontzag. 
Hij draagt ons leven dag aan dag, 
zijn naam is onze vrede. 
Hij is het die ons heeft gered, 
die ons in ruimte heeft gezet 
en leidt met vaste schreden. 
Hij die het licht roept in de nacht, 
Hij heeft ons heil teweeggebracht, 
dat wordt ons niet ontnomen. 
Hij droeg ons door de diepte heen, 
de HERE Here doet alleen 
ons aan de dood ontkomen. 
 
Zegen 
 



 
 
 

   

Weerklank 477: 3  
 
Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 
 
 


