Hand-out bij de prekenserie en de gesprekken thuis over ‘De Kerk (in en na de corona)’ (januari
2021)

Samen van Jezus’ lichaam zijn. Wat een wonder!

1Kor12,12-31
..preek gehouden op 10/01 in de JK, 17/01 in de HS, 24/01 in de MK (morgendiensten)

In het derde blok van ons gemeenteseizoen zijn we bezig met de kerk, met onder andere twee
preken. Eén van Rik, één van mij. Hoe wil Jezus dat we kerk, gemeente van Hem zijn? Of dat past in
onze tijd is wel een vraag. Maar is het niet veel meer een uitdaging? De huidige corona tijd is dat
zeker. En dat zal waarschijnlijk ook het hopelijk snel komende tijdperk van na de corona zijn.
Tweeduizend jaar zijn christenen in het voetspoor van Christus en Zijn Apostelen gegaan, weliswaar
met vallen maar ook weer opstaan. De Reformatie was zo een poging om het spoor weer terug te
vinden. Daarna zijn Jezus-volgers niet opgehouden met de vraag hoe ze samen met hun kinderen in
het geloof in Jezus kunnen groeien, en hoe ze het geloof kunnen beleven, belijden en uitdragen de
wereld in.

Het ‘hoe verder met de kerk’ is een uitdaging, die we aankunnen met Jezus’ woord, de Bijbel. Want
dan neemt Hij ons en onze kinderen onder leiding van de Heilige Geest achter Zich aan en trekt Hij
voor ons een voetspoor door zelfs welke tijd ook! Dat geloof ik 100%! En als we vallen zal Hij ons
weer genadig willen oprichten totdat we Boven eeuwig volmaakt kerk mogen zijn.

Van wat Jezus’ kerk-zijn is, toont Christus’ Apostel Paulus ons scherp in 1 Korinthe 12. Het heeft alles
te maken met Jezus’ oproep aan Zijn volgelingen: ‘Blijf in Mij’. We zijn Jezus’ kerk als we Zijn lichaam
zijn. Daar ging het in de preek, die ik mocht houden, over.

GESPREKSVRAGEN bij de preek..

1. Brengt bij jou persoonlijk geloven in Jezus ‘minder ik, meer jij, meer samen’?

2. Isverdeeldheid in de gemeente altijd het gevolg van te weinig presentie in de gemeente van
persoonlijk geloof in Jezus?

3. Het samen gemeente van Jezus zijn, is allereerst een persoonlijke, geestelijke zaak. Ik legde
dat uit aan de hand van Jezus’ oproep aan Zijn volgelingen: ‘Blijf in Mij.” Als we aan deze
oproep van Jezus gehoor geven, kunnen we samen ook Zijn lichaam zijn. Klopt dat volgens
jouw gevoel ook? Probeer heel persoonlijk naar elkaar te zijn.

4. Kunnen we als gemeente in de coronatijd wel het lichaam van Jezus zijn? Als je meent van
niet, waarom dan niet? Als je meent van wel, hoe dan?

5. Dwingt Paulus’ beeld van de kerk als het lichaam van Jezus ons als kerk om zo snel mogelijk
weer terug te gaan naar het ‘oude (pre-corona) normaal’? Of is dat niet perse nodig, en zelfs
niet wenselijk?

6. Het ‘wijallen’ in vers 13 is ruim, zelfs kerkmuren, denominaties overschrijdend. Toch is er
nog veel verdeeldheid tussen christenen. Is alle verdeeldheid niet-geestelijk?

7. Paulus benadrukt dat ieder lid van het lichaam meetelt. In vers 28 wijkt hij daar ook niet van
af. Maar in dit vers prioriteert hij toch wel een aantal taken (‘ten eerste, ten tweede, ten
derde’) Waarom zou Christus’ Apostel dat doen?

Een mooi gesprek toegewenst! Om ook verder samen mee aan de slag te gaan, te doen!
Geen gesprekspartners? Mail met het kringenwerk van onze gemeente. Zij kunnen je indelen in
een kring of samen met je een kring samenstellen.

Ds. Wim-kees van Slooten (wijkpredikant Jeruzalemkerk CGK NGK Groningen Haren)
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