Gespreksvragen bij de preek van 24/10/21 10.00u in de Hoeksteen, 31/10/21 09.30u in de
Jeruzalemkerk, en 14/11 09.30u in de Maranathakerk

OPEN UP met Jezus’ liefde
(Jh 13, 31-35 & Filip. 2, 4-11)

1.

2.

“Jezus heeft liefgehad tot het einde..’ ..als je dit laatste gedeelte van Jh 13, 1 probeert te
peilen, hoe ver kom je dan? Probeer het eens met elkaar, zeg tien minuten.

Jezus geeft een nieuw gebod dat verder gaat dan het gebod dat God via Mozes gegeven had.
Wat is het verschil voor jou? En gaat het ook voor jou verder? Praat hier eerlijk met elkaar
over door. [Jezus: ‘Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad,
zo moeten jullie elkaar liefhebben.” Mozes: ‘Heb elkaar lief, zoals je jezelf liefhebt.’

Jezus’ gebod om elkaar lief te hebben zoals Hij liefgehad heeft, bevat werkwoorden.
Liefhebben doe je. Is ‘doen’ nu echt heel anders dan ‘denken’ en ‘het erover hebben’?

Was en is het nu echt nodig dat Jezus na Zijn gebod om elkaar lief te hebben zoals Hij
liefgehad heeft om dan vervolgens Zijn discipelen toen en ons nu op te roepen om in Hem te
blijven (Jh 15, 1-17)?

Jh 13, 35 is een spannend vers als het gaat om het verschillend lezen en uitleggen van
Bijbelteksten in ons kerkverband, maar ook in onze gemeente. In de Bijbel gaat waarheid,
liefde en eenheid samen. Zou de oplossing kunnen zijn om in onze gemeente samen de
waarheid te zoeken in liefde?



