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Bijbelstudie: Psalm 122 Seizoen 2003/2004, nr. 11

Doel van dit gesprekspapier

Je kunt op twee manieren het gesprek over onze eredienst inzetten. Je kunt de nadruk leggen op Bijbelstudie 

of op het gesprek. In het eerste geval houd je het kort bij de inzet van het onderwerp via de “ontmoeting met 

elkaar” en/of je gebruikt alleen de eerste twee vragen. In het tweede geval leg je juist de nadruk op die 

gespreksvragen. Je zou dan kunnen beginnen met vraag 11 en 3; mocht je tijd over houden kun je na de 

vragen van de ontmoeting met elkaar de vragen 6 en 8 aan de orde stellen.

Ontmoeting met elkaar

Let erop dat je niet in een welles-nietes-discussie verzandt. Bij de tweede vraag is het mooi om een rondje te 

maken waarbij men niet op elkaar mag reageren. Je kunt er voor kiezen om daarna gelegenheid te geven om 

wel op elkaar te reageren: het viel me op dat je zei …. , hoe bedoel je dat/waarom vind je dat/etc.

Inleiding

Eigenlijk kan deze het beste vooraf door ieder thuis gelezen worden. Je kunt bij de bespreking van de vragen 

dit als achtergrond gebruiken. Ik zou tijdens de bijeenkomst van de groeigroep dit gedeelte zo niet lezen.

Bezinning vanuit de Bijbel

1. - 3. Open vragen!

4. Het is maar hoe je het opvat. “Huis waar God in woont” klopt niet. Wél “Huis gewijd aan de dienst van 

God”. Vanuit het Nieuwe Testament lijkt me dat een kerkgebouw best mooi mag zijn en doelmatig 

uitgerust, alleen niet in de zin van de versiering van een tempel…..

5. Dit zijn niet zulke gemakkelijke vragen. Duidelijk is dat de Here recht heeft op ons leven, alleen hoe je 

dat precies invult……… Denk daar met elkaar maar even over na. Probeer het concreet te maken.

6. Open vragen. Maakt het maar concreet ook voor de groeigroep. Blijf wel realistisch!

7. Pas op, deze vraag kan heel gevoelig liggen! Wellicht is er verdriet vanwege kinderloosheid, of omdat 

kinderen het geloof vaarwel hebben gezegd. Natuurlijk is er geen garantie als je kinderen in concrete 

vormen van jongs af aan leert om de Here te dienen. Wél zijn die eerste levensjaren grondleggend voor 

de rest van het leven. We hebben de neiging om het belang van deze periode voor de geloofsopvoeding 

te onderschatten.

8. Let op: het gaat bij deze tekst gezien het verband allereerst om de goede orde! Wel is duidelijk dat 

allerlei gaven aan bod mogen komen. Het gaat om de samenkomst van het Lichaam van Christus (1 

Korinthiërs 12)!

9. Open vraag! 

10. Het geldt naar mijn gedachte beide. De vrede voor de christelijke “broederschap” lijkt mij voor ons 

prioriteit te hebben. Alleen, die christelijke broederschap is “in Israël ingelijfd” (Romeinen 11: 15-21) 

en Paulus is voortdurend bezig met het Joodse volk en de gemeente te Jeruzalem. We moeten wel een 

beetje oppassen met vereenzelviging van de huidige staat Israël en het Joodse volk. We moeten ook 

oppassen met een politieke houding, waarin we de staat Israël niet zouden houden aan het Bijbelse 

recht. Maar het gebed voor het Joodse volk én het concrete Jeruzalem is wel degelijk op z’n plaats! 

Evaluatie

Op de toerustingsavonden voor de Groeigroepen worden de besproken gesprekspapieren altijd geëvalueerd 

en de nieuwe gesprekspapieren doorgesproken. We moedigen de gespreksleiders dan ook van harte aan op 

deze avonden aanwezig te zijn. 

Wanneer je niet bij deze avonden aanwezig kunt zijn en heb je toch:  

• vragen of opmerkingen over dit gesprekspapier;

• reacties, opmerkingen, tips, suggesties enzovoort ter verbetering van de gesprekspapieren in het 

algemeen;

• ideeën voor een thema of bijbelgedeelte voor een volgend gesprekspapier,

dan kun je deze mailen (lcbuijs@cgk-gn.nl ) of je kunt bellen (050-4028803). Graag!


