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Bijbelstudie: Romeinen 12: 1-20 Seizoen 2004/2005, nr. 5

Doel van dit gesprekspapier

Het gaat erom dat we nadenken over “aanbidden” als een houding van ons leven: gericht op de eer van God.

Wijze van behandeling

-Je kunt er voor kiezen om alle vier vragen bij “Ontmoeting met elkaar” te behandelen en dan met een paar 

bijbelgedeelten te besluiten. Je zou daarbij kunnen denken aan vraag 6, 7 en 4 (in deze volgorde).

--Een andere route zou kunnen zijn: kopje 1 van “Ontmoeting met elkaar”, vraag 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 7.

---Of: “kopje 2 van “Ontmoeting met elkaar”, vraag 1, 3, 4, 5, 6, 7.

----Met andere woorden: stel zelf je “menu” samen, gericht op de “smaak” of de “behoeften” van de groep!

Het is verstandig om jouw keuze bij het begin van de bespreking aan de groep mee te delen. Je kunt dan de 

vraag stellen: Is er iemand die de stof heeft voorbereid en van daaruit graag nog een andere vraag met de 

groep zou willen bespreken? Die vraag/vragen kun je dan invlechten als derde of vierde vraag (na je eigen 

inzet!).

Ontmoeting met elkaar

Bij het eerste kopje is belangrijk dat het rondje een “speels” karakter heeft: het moet een spontaan gebeuren 

zijn. Als dat na een man of 6 niet (meer) lukt kun je gewoon doorgaan naar de gezamenlijke definitie. Let op: 

het gaat niet om goed/fout, maar om aspecten en vormen van beleving. Wil je wat scherper definiëren, dan 

zou je kunnen zeggen dat het bij danken gaat om wat je gekregen hebt, bij loven om wat God doet/gedaan 

heeft, terwijl het bij aanbidden gaat om wie God is. Je zou kunnen denken aan het “in de ogen kijken” van de 

Ander en vol zijn/worden van/over Hem.

Het tweede en derde kopje kun je terug vinden in de tekst van het boek. Het vierde kopje is een open, 

persoonlijke vraag. Zo’n vraag kan prachtige openingen geven, maar je moet het niet forceren. Wees erop 

verdacht dat het ook pijnlijke ervaringen omhoog kan halen!

Bezinning vanuit de Bijbel

1. Psalm 147: 10 heeft de lading van “(militaire) kracht”. Daar zijn mensen vaak van onder de indruk. God 

kijkt met andere ogen. Hij heeft een welbehagen in mensen die Hem nodig hebben. Een leven waarin 

we ons afhankelijk van Hem opstellen eert Hem. Daar is Hij blij mee. Daar staan we vaak niet bij stil…

2. Open vragen.

3. Jesaja 29: 14 spreekt over het oordeel van God, zoals dat gekomen is in de Babylonische ballingschap.

4. a. Als een offer. Heilig: aan God gewijd; Gode welgevallig: in overeenstemming met Zijn regels; 

levend: het gaat om onszelf. Rick Warren zegt treffend dat wij vaak van het altaar afstappen….. 

4b t/m 8 zijn open vragen. 

9. Het is de bedoeling om de verzen 3 t/m 20 te lezen vanuit het perspectief van de verzen 1 en 2. God eren 

door de gaven die je van Hem gekregen hebt te gebruiken voor Hem en op de manier zoals Hij het wil 

hebben.    

10. De liefde en het enthousiasme spat er vanaf!     

11.  Open vraag. 

12. Als het gaat om genadig-zijn en van vergelding afzien, dan is dat vaak echt een offer…..                        

Evaluatie

Op de toerustingsavonden voor de Groeigroepen worden de besproken gesprekspapieren geëvalueerd en de 

nieuwe gesprekspapieren doorgesproken. Dat geeft wat extra ondergrond voor de bespreking in de groep 

Wanneer je niet aanwezig kunt zijn en je hebt toch:  

• vragen of opmerkingen over dit gesprekspapier;

• reacties, opmerkingen, tips, suggesties enzovoort ter verbetering van de gesprekspapieren in het 

algemeen;

• ideeën voor een thema of bijbelgedeelte voor een volgend gesprekspapier,

dan kun je dit mailen (lcbuijs@cgk-gn.nl ) of je kunt bellen (050-4028803). Graag!


