
Verleiding
Toelichting voor de gespreksleiders

Groeigroepen C.G.K. Groningen

Bijbelstudie: Mattheüs 4: 1-11 Seizoen 2004/2005, nr. D

Ontmoeting met elkaar

De drie kopjes hoeven niet precies na elkaar behandeld te worden. Je kunt er gewoon een gesprek van maken 

aan de hand van deze drie vragen.

Bezinning vanuit de Bijbel

1. Satan brengt verwarring. Er wordt geknaagd aan het woord van God en de betrouwbaarheid van God. 

De Here wordt in een kwaad daglicht gesteld, alsof Hij een soort tiran zou zijn, die er op uit is om ons 

onder de knoet te houden. Het verkeerde wordt als mooi en goed voorgesteld en verleidelijk 

aangeprezen. Op blz. 208 en 209 van Doelgericht Leven zijn de stappen “verlangen”, “twijfel”, 

“misleiding” en “ongehoorzaamheid” beschreven.

2. Open vraag.

3. De vrouw van Potifar wil seksueel contact met Jozef. Ze probeert van alles om hem te verleiden. Het 

feit dat Jozef op een gegeven moment vlucht en zijn mantel daarbij achter laat geeft naar alle 

waarschijnlijkheid aan hoe dicht de vrouw van Potifar bij haar doel was…. 

4. Beslist! Het is verstandig om tijdig “de benen te nemen”. Je moet jezelf niet onnodig in de gevarenzone 

brengen. Daarom is het goed om b.v. te weten in welke situaties je kwetsbaar bent. Zie ook Doelgericht 

Leven blz. 211-222. Let op: bij alle goede raad is het natuurlijk niet zo dat je via dit soort aanwijzingen 

alle verleidingen eenvoudig de baas zou moeten zijn. Zie wat dat betreft ook Romeinen 7: 13-26!

5. en  6. Open vragen.

7. Het onderwijs dat o.a. Paulus gegeven heeft wijst daarin een weg. Duidelijk is dat Paulus wars is van 

haarkloverijen. Het gaat er om dat ieder Christus navolgt en dat er een behoorlijke speelruimte is voor 

verschil van opvattingen en leefstijl. Waardoor wordt God geëerd en waardoor worden niet-christenen 

met het Evangelie bereikt? Daar gaat het om! 

8. Het gaat hier om het verlangen in aanzien te zijn, om door de mensen bewonderd te worden.

9. en 10. Open vragen. 

11. en 12. Bezorgd zijn is zo logisch, want er is vaak alle reden toe (Mattheüs 6: 34!). Maar het gevaar ervan 

is veel groter dan we vaak denken (vraag 12!). Wat gebeurt er? Er schuiven dingen tussen ons en de 

Here God in. We zijn met van alles en nog wat bezig, maar dreigen Hem uit het oog te verliezen…..

13. Wat opvalt is dat Satan probeert om Jezus af te leiden van zijn missie. Dat Jezus gericht zou worden op 

andere dingen: aardse behoeften, eer en erkenning van mensen, de heerschappij ontvangen zonder het 

kruis te moeten dragen.

14. Jezus brengt Gods Woord in stelling: het zwaard van de Geest! 

15. Dan moet je dat Woord wel kennen en leren hanteren!

16. t/m 19. Open vragen.

Evaluatie

Op de toerustingsavonden voor de Groeigroepen worden de besproken gesprekspapieren geëvalueerd en de 

nieuwe gesprekspapieren doorgesproken. Wanneer je niet aanwezig kunt zijn en je hebt toch:  

• vragen of opmerkingen over dit gesprekspapier;

• reacties, opmerkingen, tips, suggesties etc. ter verbetering van de gesprekspapieren in het algemeen;

• ideeën voor een thema of bijbelgedeelte voor een volgend gesprekspapier,

dan kun je deze mailen (lcbuijs@cgk-gn.nl ) of je kunt bellen (050-4028803). Graag!  


