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Ontmoeting met elkaar

Bij deze openingsvraag is het heel belangrijk om elkaar in de waarde te laten. Het gaat er niet om dat we nu
gaan vast stellen hoe het precies zou moeten. Deze vraag is een opening naar het verdere gesprek over dit
onderwerp. Zet de verschillende gedachten maar naast elkaar, zonder nu tot een afronding te komen.

Inleiding

Het is de bedoeling dat de inleiding thuis als voorstudie gelezen wordt. Daarbij kunnen de aangegeven
bijbelgedeelten betrokken worden. Wellicht zijn er vragen of opmerkingen. Er kan ruimte geboden worden
om daar eerst mee aan de slag te gaan.

Als de inleiding niet te voren gelezen is (door alle groepsleden) dan is het de taak van de gespreksleider om
een korte samenvatting te geven. Een markeerstift kan hierbij goede diensten verlenen......

Bezinning vanuit de Bijbel

1. In samenhang met wat er in de inleiding is gezegd, zou ik allereerst willen wijzen op de
gehoorzaamheid aan God. Het komt er op aan dat we dicht bij Hém leven. Ik moet denken aan de
symboliek van de synagoge. Voordat de priester de zegen geeft worden zijn handen met water
afgespoeld. Wij kunnen niet genoeg doordrongen zijn van de heiligheid van God en de onheiligheid van
onszelf. Als wij echt leren leven van genade dan verandert onze houding naar anderen toe.

2. Als anderen vervloeken en lasteren heeft het meestal weinig zin om daar met woorden tegenin te gaan.
Het is dan veel meer de houding van de liefde die geduldig verdraagt. Zegenen doe je dan in je
persoonlijke gebed. Het is belangrijk om het kwade te willen overwinnen door het goede.

3. Elkaar zegenen zou naar mijn gedachte veel gewoner moeten zijn. Met handoplegging moet je naar mijn
gedachte heel zorgvuldig omgaan. Het ritueel moet een zekere logica en natuurlijkheid hebben. Het
moet in elk geval niet klakkeloos of met een soort magisch sfeertje gebeuren.

4 t/m 6 en 8 zijn open vragen

7. Het heeft iets moois en is beter dan wanneer geestelijk contact ontbreekt. Het moet wel inhoud hebben,
en het mag niet worden tot een soort “beschermingsritueel”. Het is geen verplichting en het moet echt
passen bij jezelf en je kinderen. Laat je niets “opleggen”!

9. Natuurlijk is het in de praktijk vaak erg moeilijk om goed te reageren op ingrijpende vormen van kwaad
door medemensen aangedaan. Wij hoeven echt niet perfect te zijn. Belangrijk is dat we de knelpunten
opzoeken. Waar heb ik nu zo’n moeite mee en waarom? Vervolgens brengen we dat in gebed bij God en
delen we het met medechristenen. Gaandeweg zal de HERE de weg voor ons leven wel helder maken....

10. Christenen uit de vervolgde kerk bidden vaak anders dan wij. Zij zijn vaak veel meer gericht op
volharding en het werk van God door ons heen. Zij bidden of de dingen mogen meewerken ten goede,
en dat er velen door tot geloof mogen komen. Pas in laatste instantie bidden ze om verandering van de
omstandigheden...... Wij moeten leren om met een veranderde blikrichting met hen mee te bidden....

11. Tegen: gebeurt niet in de synagoge en evenmin in het grootste deel van de wereldkerk omdat het een
priesterlijke handeling is; het holt het ambt van predikant uit; er zijn ambtsdragers die zichzelf graag
naar voren schuiven. Voor: in het Nieuwe Testament werden de brieven (b.v. van Paulus) in de
gemeenten voorgelezen met de daarbij horende groet en zegen; bij de zegen gaat het niet om de persoon
van de voorganger maar om zijn taak: die taak kan door iemand anders overgenomen worden. Het
Nieuwe Testament zet nu juist een streep door de afstand tot God die belichaamd werd o.a. door
priesters en levieten. Heel het volk van God is geroepen tot de priesterdienst!

12. Als het nostalgie of gewoonte is, lijkt het me niet juist, en al evenmin als men hier in magische
zin een stuk bescherming o.i.d. van verwacht. Maar als het gaat om een symbool van toewijding aan
God kan er iets moois in zitten.

13. Soms wordt de strijd tegen (vermeende) vloeken en demonische machten gevoerd op een manier dat er
toch weer heel veel van mensen en rituelen gaat athangen. Het is belangrijk om dit in alle eenvoud te
doen in overgave aan de HERE.

Eventuele opmerkingen of vragen kun je mailen (Icbuijs@cgk-gn.nl) of je kunt telefonisch contact opnemen
(050-4028803).



