PASSIE VOOR GOD
THEMAWEEK 12 t/m 18 november
Het feest van genade

Inleiding

In het boek “Dit is mijn passie” wordt een tekening gegeven van een herkenbaar soort “CAO-geloof”. Het is
net alsof de gelovige met God een contract ondertekend heeft, zoals een werknemer met z’n werkgever: Je
gaat je best doen, in ruil voor een beloning.

Dat patroon kom je ook nog wel eens tegen als iemand tot geloof gekomen is (uiteraard door genade, zonder
“goede werken” van onze kant). Dan volgt: “Nu je christen bent, moet je er wel om denken dit te doen, dat te
laten, je zo te gedragen..... Nieuwe gelovigen kunnen op die manier worden opgehangen aan een heel pakket
regels die “uit dankbaarheid” tegenover God dan toch wel nagevolgd dienen te worden. Het lijkt net een
soort uitgestelde betaling. “Voor wat hoort wat”.

Het is begrijpelijk, maar in wezen is dit een heidens omgaan met het Evangelie. Zo zitten immers alle andere
godsdiensten in elkaar: Overal moet je “Gods gunst” zelf “verdienen”.

Het unieke van het christelijk geloof is dat een Ander het voor ons verdiend heeft. Wij halen voor het
“examen” een 1, maar Hij maakt er een 10 van. Dit Evangelie botst op ons denken. Het maakt ons klein en
athankelijk. We kunnen het niet verklaren. Je raakt als gelovige nooit uitgedacht over het wonder van Gods
genade. Dat wonder leren we in de kerk ook te vieren. Vooral drie elementen treden daarbij op de voorgrond:
a. vergeving van zonden

b. geadopteerd zijn als kind van God

c. de toerekening van het volmaakte leven van Christus.

Dit laatste (c) wordt in de kerk vaak wat minder beseft dan de eerste twee. Toen Christus onze plaats innam,
ontvingen we niet alleen vergeving van zonden, maar kregen we ook een nieuwe identiteit. In Christus ben je
geen verloren zondaar meer, maar “heilig en onberispelijk”, kind van God, vriend van Jezus, tempel van de
Heilige Geest. Ook al voel je het vaak anders, dit is de geestelijke realiteit: Wie Christus toebehoort is een
nieuwe schepping.....!

Om over door te praten

1. Wat heeft jou in de preek aangesproken?

2. Waar zou je meer over willen weten?

3. Christus kreeg wat wij verdienen opdat wij krijgen wat Hij verdiende: een “wonderlijke ruil”
(Maarten Luther). Welke betekenis heeft die geweldige ruil in jouw geloofsleven?

4. Herken je iets van dat CAO-geloof? Bij jezelf? Bij anderen? Wat kun je eraan doen om daar iets aan
te veranderen?

5. Een nieuwe identiteit.... Zie je jezelf als “een nieuwe schepping”’? Wat vind je aan deze gedachte
mooi of moeilijk (naar keuze)?

6. Welk verschil maakt het als we tegen de zonde strijden vanuit het perspectief van “de wet” of vanuit
het perspectief van “de genade”?

Thema-avond

Op dinsdagavond 14 november van 20.00 tot 22.00 uur in de Maranathakerk gaan we verder aan de slag
met het thema “Feest van genade”. We krijgen hierover nog wat meer informatie, en we gaan daarover in
gesprek, maar we willen het vooral vieren. Zorg dat je op tijd bent voor de koffie (vanaf 19.45 uur), want in
de pauze is er thematisch feestelijk fris plus.....!

Methode

Dit jaar maken we o.a. bij de groeigroepen gebruik van het werkboek “Feest van genade” (uitgave CV-
Koers; ISBN 9071156680; www.cvkoers.nl) geschreven door Aad Kamsteeg en Ronald Westerbeek. Daarbij
hoort het leesboek “Dit is mijn passie” (uitgegeven bij De Vuurbaak, ISBN 9055602957) waarvan Aad
Kamsteeg de auteur is.



http://www.cvkoers.nl

Dit materiaal is geschreven voor een aaneengesloten periode van 40 dagen, wij maken er 6 themaweken van:
Van 24-30 september, van 15 t/m 21 oktober, van 12 t/m 18 november, van 14 t/m 20 januari, van 11 t/m 17
februari en van 11 t/m 17 maart. De themaweek begint met een themazondag waarbij in de verkondiging het
thema wordt ingeleid. Op dinsdagavond van 20-22 uur is er een thema-avond waarin het onderwerp in een
cursusvorm wordt aangesneden. Ook bij de catechisaties worden de deelthema’s van de themaweken
uitgewerkt. Het verdient aanbeveling dat er gemeentebreed zo veel mogelijk rekening gehouden wordt met
deze themaweken bij het plannen van onderwerpen en activiteiten.

De groeigroepen die aan de slag willen met het werkboek “Feest van genade” kunnen het beste zo kort
mogelijk na een themaweek bijeenkomen. In het werkboek tref je een leesrooster aan, bedoeld voor
persoonlijke dagelijkse studie. Vanaf bladzijde 81 is er materiaal opgenomen voor 6 groeigroep-avonden
(zeg maar 6 “gesprekspapieren”). Voor groepen die vaker dan 1x per maand bijeen komen verschijnt er in
principe elke maand een gesprekspapier over een ander onderwerp. Via de website kun je ook putten uit
vorige jaargangen.

Inhaken

Het kan zijn dat de informatie m.b.t. het jaarthema wat aan je (persoonlijk of als groep) voorbij is gegaan.
Omdat we werken met 6 themaweken is het niet zo’n probleem om wat later aan te haken. Begin gewoon bij
het begin en richt de boel zo in dat je uiterlijk bij de themaweek in januari gelijk loopt met de rest van de
gemeente.

Weekrooster (in het werkboek staat meer informatie......)

Zondag Lezen: Galaten 3: 1-5. Wat genade is moet telkens weer opnieuw ontdekt en beleefd worden. Sleur,
verdriet, drukte en dwalingen kunnen zo overheersend zijn. Wat betekent Gods genade voor jou persoonlijk?

Maandag Lezen: Johannes 3: 16. Niets verdienen, alles krijgen.... Denk na over de stelling: Als bij ons de
verwondering over de genade weg is, kunnen we het Evangelie niet overdragen aan anderen.

Dinsdag Lezen: 2 Korinthiérs 5: 21. Veel christenen leven “onder hun niveau”. Zij laten zich meeslepen
door gevoelens van minderwaardigheid en falen. Zij leven niet uit de geweldige werkelijkheid dat onze
zonden vergeven zijn, en dat zelfs de rechtvaardigheid van Christus ons wordt toegerekend! Zo ziet God ons:
niet als zondaren maar als geliefde, geheiligde kinderen, ja Hij ziet in ons Zijn Zoon..... Wil je deze bijbelse
boodschap tot je laten doordringen en je leven erdoor laten vernieuwen?

Woensdag Lezen: Johannes 15: 16. Wat valt je in dit gedeelte op? Wat zegt het jou zelf?

Donderdag Lezen: Johannes 1: 16. Wij zijn geneigd om veel te klein van de Here te denken. Daar hadden
de apostelen ook last van. Maar Johannes heeft het in zijn eigen leven leren kennen: uit de volheid van
Christus genade op genade ontvangen. Daardoor is niets onmogelijk. Daardoor mag je “meer dan
overwinnaar zijn”, door Hem die je kracht geeft. Zijn wij erop gericht om die genade te ontvangen?

Vrijdag Lezen: Romeinen 6: 11. De Bijbel spreekt over het “afsterven van de oude mens”. Dat is een proces.
Maar dat neemt niet weg dat we door het geloof een nieuwe “‘status” ontvangen hebben. In Christus zijn we
“dood voor de zonde” én “levend voor God”. Daarom mogen we de zonde niet meer als koning over ons
leven laten regeren (vers 12). We mogen de strijd tegen de zonde voeren, verzoend door het bloed van
Christus, aan de hand van onze hemelse Vader en in de kracht van de Heilige Geest. Wat helpt je om vast te
houden aan deze Bijbelse waarheid? Hoe kunnen we elkaar daarbij helpen?

Zaterdag Lezen: Johannes 3: 27-30. Johannes genoot ervan “vriend van de Bruidegom” te mogen zijn.

Christus stond centraal in zijn denken, spreken en leven. Hoe is dat bij ons? Op welke manier kunnen wij op
dit punt veranderen?
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