
 

De bron raakt niet uitgeput 
Toelichting voor gespreksleiders 

Jaarthema: Leven uit de bron Groeigroepen C.G.K. Groningen 
Bijbelgedeelte:  Johannes 4: 5- 41 , Ezechiël 47          Seizoen 2008/2009, nr. 3 

Bezinning vanuit de bijbel 

1 De Samaritaanse vrouw is iemand die leeft vanuit de put. 

Ze heeft heel haar leven de liefde gezocht. Ze komt naar de put op de middag. De andere 

vrouwen zijn dan thuis bij het middageten. Het is haar uur. Ze heeft steeds de liefde willen 

bezitten. 5 mannen heeft ze uitgeperst en de zesde is haar man niet. 

En na al die avonturen zit ze vermoeid, levensmoe, met haar emmer bij de put. Wie zal haar 

volgend slachtoffer zijn? Want haar dorst is niet gelest... en de put is diep! Niet alleen de put 

van Jacob, maar de put van de eenzaamheid waarin ze leeft. 

2. Tegenover de vrouw staat Jezus: Hij spreekt haar aan. Hij doorbreekt het taboe. Hij zet de 

eerste stap. Hij maakt zich afhankelijk van haar door haar iets te vragen. Hij biedt zichzelf 

aan.  

3 Jezus biedt zich aan als een bron voor haar leven. Hij is haar "zevende " man, de echte man, 

bij wie ze zichzelf vindt en kan zijn. Jezus nodigt haar uit haar bestaan uit de put op te geven 

en te durven leven uit de bron.  

4. En inderdaad: wat zien we? Ze wordt zelf bron van nieuw leven. Ze laat haar waterkruik in 

de steek. Ze laat haar bestaan van de put achter. Ze loopt naar de stad terug! Ze gaat naar de 

mensen die ze anders liever mijdt. Ze zegt tot de mensen. " Kom eens kijken naar een man die 

mij alles verteld heeft wat ik gedaan heb". nl. Hij heeft haar doen inzien dat ze geleefd had uit 

een put.... niet uit een bron. Ze heeft ontdekt dat deze man iets heeft wat haar levenskracht 

geeft. 

5. Jezus is de bron die leven geeft. Vele Samaritanen uit die stad geloofden in Hem door naar 

Hem te luisteren.  

6 .De bijbel is het levende woord van God. Dit betekent dat het niet vast ligt wat er aan de orde komt 

als je een tekst op je in laat werken. Probeer duidelijk te maken dat er niets ”fout” is bij het bezig zijn 

met deze vragen. Gods Geest werkt door het Woord in jou persoonlijk. Probeer de betekenis van alle 

beelden goed door te praten 

 

Verdieping 

7 t/m 9 Deze vragen kunnen besproken worden als  jullie groep een veilige groep is waar je je 

zwakheden durft te uiten. Erkennen dat er stukjes in je leven zijn waar je echt Jezus genezing voor 

nodig hebt. Probeer bespreekbaar te maken hoe de sfeer in de groep is en hoe je dit jaar ook daarin als 

groep genezing nodig kan hebben. Het gaat om de Here liefhebben met je hele hart, je hele ziel, je hele 

verstand, en al je kracht. Maak dit ook tot een gebedsonderwerp 

 

10. In Europa is het vrij normaal dat een rivier al maar dieper wordt. In het land Kanaan echter niet. 

Het beekje waar het in dit gedeelte over gaat is meestal al  opgedroogd voordat het bij de Dode Zee 

uitkomt.. In dit visioen is het zo dat het beekje een sterk bruisende stroom wordt. Het dode komt tot 

leven 

 



 

11 . Elke dag van het feest, dat acht dagen duurde, ging de Hogepriester met een gouden kruik naar de 

vijver van Siloam. Daar werd de kruik gevuld met water. En in een plechtige optocht werd dat water 

naar de tempel gebracht. In de tempel werd het gegoten in een zilveren schaal. Samen met de wijn van 

een zogenaamd plengoffer. Die schaal was bevestigd aan de zijkant van het brandofferaltaar. In die 

zilveren schaal zat een opening waardoor het water weer weg kon. En via een lange koker stroomde 

het dan in de beek Kidron. Tijdens die plechtigheid zong het volk woorden van de profeet Jesaja: Dan 

zult u met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil (Jes. 12,3). Voor de Joden was dit 

gebruik een herinnering aan hun tocht door de woestijn. Jezus biedt voor iedereen die dor en dorstig is 

nieuwe levenskracht door de Heilige Geest. 

 

12. Opvallend is dat er geen tempel meer is. De tempel staat symbool voor de plek waar we God 

kunnen ontmoeten. 

 

14 In de poelen en moerassen komt het levende water niet..   

 

15  Zonder Jezus als Heelmeester ga je aan de ongehoorzaamheid jegens God langzaam maar zeker 

dood. Je takelt al verder af. Tot je ten slotte in je zonden sterft. Dan staat je een eeuwig oordeel te 

wachten. Daar kun je op eigen kracht niet onderuit komen. Je moet hiervan gered worden. Dat wil de 

Here Jezus doen. Hij wil je van die dodelijke ziekte genezen. Daarom doet Hij die bruisende beek van 

de Geest door je leven stromen 

 

  


