Toelichting voor gespreksleiders
Op bergen en in dalen, overal is God?

Jaarthema: Leven uit de bron Groeigroepen C.G.K. Groningen
Bijbelgedeelte: Marcus 9: 2-8 en 14-29 Seizoen 2008/2009, nr. 5

Bezinning vanuit de bijbel
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Een ontmoeting met de almachtige God is een ontzagwekkende ervaring zoals blijkt uit de
aangehaalde teksten.

Jezus is onze Middelaar. Mozes was de middelaar tussen God en het volk. Ook Mozes had een
ontmoeting met God op de berg waar hij met 3 getuigen op geklommen was en waar God in een wolk
bij hem was en met hem sprak.

Als we terugkijken op de geschiedenis, op hoe God zich heeft bekend gemaakt door de wet en de
profeten dan blijkt duidelijk dat de mens redding en verlossing nodig heeft. Hij heeft het niet zelf
gered en zal dit ook nooit kunnen. Jezus moest wel lijden en sterven.

God had hen de weg gewezen. Ze moesten luisteren naar Jezus. Mozes en Elia waren weer
verdwenen, de hemelse ervaring was verdwenen maar Jezus is Gods Zoon. Hij leert hen wat Gods
weg is.

Geloof moet hier niet worden opgevat als een bijzondere kracht die een mens in staat stelt om
wonderen te doen, maar als een volstrekt vertrouwen in het werk van God, met afzien van elke
menselijke inbreng. Voor zo iemand is alles mogelijk, omdat hij zijn vertrouwen heeft gesteld op de
God bij wie alles mogelijk is.

De leerlingen konden de jongen niet genezen. Je kunt uit het antwoord van Jezus opmaken dat ze het
teveel uit eigen kracht geprobeerd hebben. Ze hebben de macht gekregen om zieken te genezen en
geesten uit te drijven. Maar niet uit eigen kracht. Gebed en vasten drukken volstrekte afhankelijkheid
van God uit. Wanneer het doen van het werk van God (zoals hier het uitdrijven van demonen) niet
gepaard gaat met een ootmoedige overgave aan God (door gebed en vasten), gaat het doen van
wonderen een eigen leven leiden en wordt de gave losgemaakt van de Gever.

Wanneer Jezus wijst op de noodzaak van gebed en vasten, geeft Hij daarmee niet een methode die van
succes verzekerd is, maar wijst Hij op de intensieve gemeenschap met de Vader, die voorwaarde is
voor het doen van dergelijke krachten. Eigenlijk zegt Jezus hetzelfde als in vs.22, waar Hij het
ongeloof van de omstanders aan het licht bracht. Zowel het ongeloof van vs.22 als het ontbreken van
gebed en vasten in dit vers zijn beide uiting van een gebrek aan vertrouwen.

Laten we onszelf de vraag gerust stellen: als wij verlangen naar ervaring van God, van Jezus, als wij
wilden dat wij hier bij geweest waren, waarnaar verlangen we dan? Is dat een religieuze top-ervaring
die uitsluitend positief is? Een goddelijke aai over onze bol? De weg die God zelf wees was: Ga
achter Jezus aan. De weg die Jezus gaat is niet een weg van glorie maar een weg van vernedering.
Jezus zei zelf: zonder de Vader kan ik niets doen. Jezus wijst de weg in athankelijkheid, een nederige
weg. Ondanks machteloosheid, ondanks dat het lijkt of God je niet zegent, toch in diep vertrouwen op
God. Volledig onder Zijn macht en regering

Toepassing/verdieping
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Het zijn allemaal dingen die een mens nederig maken. Het lijden, de moeilijkheden, de vernedering
kan ik allemaal aan door de kracht die God geeft.

De Farizeeén wilden een teken maar ze waren onwillig om de tekenen te geloven. Jezus spreekt alle
joden er op aan. Ze herkennen de tekenen van God niet omdat ze van de weg van God zijn
afgedwaald.

In deze psalm wordt heel duidelijk dat de HERE supermachtig is. Hij is de Schepper van de wereld.
Hij heeft alles volkomen onder controle (v. 1,2). Hoe groot de problemen in de wereld ook zijn, God
kan daar een eind aan maken. In de manier waarop Hij die problemen aanpakt, is Hij te vergelijken
met een krijgsheld die als overwinnaar uit elke strijd komt (v. 8,10). Na zo’n overwinning houdt de
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HERE een triomftocht door zijn stad. Maar zijn majesteit is z6 groot dat de stadspoorten waar Hij
door moet, te klein voor Hem zijn. Die poorten moeten véél hoger en breder zijn dan de gangbare
poorten (v. 7,9)! Realiseer je:als je met de HERE contact hebt, dan ga je om met de hoogste Majesteit
die er bestaat! De vraag is wie er die berg op mag Wie mag het uitzicht krijgen op Gods grootheid?
Dan moet je reine handen hebben en een zuiver hart. Een grote belemmering is vaak dat we niet
eerlijk zijn. Niet tegenover de HERE, niet tegenover onszelf, niet tegenover onze medemensen. Pas
als we daarin veranderen, is de zegen van God voor ons beschikbaar. Als je open en eerlijk contact
met God moeilijk vindt, kan dat komen omdat er tussen jou en Hem een obstakel zit.
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