Toelichting voor gespreksleiders
Meer dan overwinnaars
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Ontmoeting met elkaar

Luisteren naar elkaar is belangrijk

Bezinning vanuit de bijbel
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Dat is de taal van het geloof. Je kunt dit alleen zeggen als je God liethebt. Je liefde tot God zal
ervoor zorgen dat je niet gaat twijfelen aan Hem, ook als het in je leven tegenzit.

Petrus heeft de Heer drie keer verloochend. Hij kreeg daarover berouw en heeft vergeving
ontvangen. Toen hij merkte dat de Heer Jezus hem niet losgelaten had kreeg hij hem des te
meer lief. Hij heeft zichzelf en de Heer beter leren kennen.

Laat ieder voor zich daar maar eens goed over nadenken. Wat een verandering moet er dan in
ieder van ons leven plaatsvinden.

God werkt dat uit. Hij roept, Hij bevrijdt en Hij verheerlijkt ons.

Hij heeft zijn Zoon niet gespaard om ons wel te sparen en alles wat de Here Jezus heeft
verdiend zal Hij ons ook schenken.

Denk je eens in wat dat allemaal is!

Zie Romeinen 8:34

Hoe groot je lijden ook is, niets kan je scheiden van de liefde van Christus. Zijn liefde gaat
juist des te meer naar je uit als je verdrukt of vervolgd wordt, omdat je achter Hem aan wilt
gaan en de wil van God wilt doen. Zijn liefde stelt jou in staat dwars door alle gevaren heen te
gaan en die te overwinnen. Je bent dan meer dan een overwinnaar.

Toepassing/verdieping
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Er staat: “Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren” Waar komen kinderen
die geboren worden vandaan?

Ga het is vers voor vers na.

De drie-enige-God werkt door zijn liefde in ons het geloof dat de wereld overwint. Die wereld
is alles wat tegen Gods geboden ingaat.

Laat ieder persoonlijk daar eens rustig over nadenken.

Dat Hij God liefheeft boven alles en zijn naaste als zichzelf.

Laat ieder daar persoonlijk op antwoorden.

maand 2008 commissie jaarthema



