Jaarthema: Leven uit de bron Groeigroepen C.G.K. Groningen
Bijbelgedeelte: Lucas 18:1-8 en Psalm 13 Seizoen 2008/2009, nr. 9

Toelichting voor gespreksleiders.
Altijd bidden en de moed niet opgeven

Ontmoeting met elkaar
Luisteren naar elkaar is belangrijk!

Bezinning vanuit de bijbel

1.

In deze gelijkenis worden de discipelen aangespoord om te volharden in het bidden, het gaat
niet om een onafgebroken gebed, maar om een voortdurende houding van gebed, in de zin
van tijd nemen om dagelijks Gods gemeenschap te zoeken. Dat gebed hebben we nodig om in
deze onrechtvaardige en zondige wereld te kunnen leven vanuit de directe gemeenschap met
de levende Heer.

Deze rechter gaat tegenover God en de mensen zijn eigen gang. Deze rechter deed slechts zijn
werk om er zelf beter van te worden. Bij voorbaat stond hij aan de zijde van de rijke.
Weduwen waren arm in Israél. Het voortdurende aandringen van de weduwe maakt dat de
rechter onmogelijk de zaak van zich af kan schuiven.

Zie vers 6 en 7.

Wanneer Jezus terugkomt op aarde zal God aan de gehele aarde recht verschaffen. Vanwege
dit verband tussen het recht verschaffen door God en de komst van de Zoon des mensen vraagt
Jezus aan het einde van deze gelijkenis: “Maar als de Mensenzoon komt, zal hij dan geloof
vinden op aarde?”. Geloof in de zin van dat God in staat is recht te verschaffen of te redden,
het geloof dat aanzet tot volhardend gebed.

A): vers 2-5; Klachten tegen God, vers 6; Geloofsvertrouwen in God.

B): Zie vers 2 en 3. C): Zie vers 4; 1. kijk, 2. reageer, 3. geef mij goed zicht!

D): Zie vers 4 en 5. E): vers 8; De bidder vertrouwt, juicht en zingt en God brengt redding, ja,
heeft geholpen.

Toepassing/verdieping

7.

8.
9.

10.
11.
12.

13.

Denk eens aan de bespottingen van de ware christenen en de vervolgingen van onze broeders

en zusters in veel gebieden van de wereld. Steeds meer komt Gods volk in de verdrukking.

Laat ieder voor zich daar maar over nadenken en antwoorden.

Idem.

Idem.

Zie bij: Achtergrond/Denkkader.

A): Daar moet ieder voor zich over denken en op antwoorden. B): “Als je in Jezus blijft kun

je vragen wat je wilt en de Vader zal het je geven.” Dat is een belofte van God, denk daar

maar over na. C): Ons bidden moet door de H.Geest zijn ingegeven, in Jezus naam en in
overeenstemming zijn met Gods wil (Zijn hart) en zijn Woord. Zie ook 1Kor.2:9-12.

Wij moeten bedenken dat niet alles wat wij bidden ook naar de wil van de Here is.

Een goede vader luistert altijd naar zijn kinderen, maar een vader doet niet alles wat zijn kinderen
vragen. Maar veel gelovigen beschouwen een gebed als een soort afstandsbediening tot de Here God.
De Heer moet alles doen wat zij zeggen wanneer zij op de knopjes drukken. Wij willen vaak niet zien
dat de Here en God, soeverein is en Hij alleen alle wijsheid en alle kennis heeft. Hij kent de

toekomst en ondanks dat Hij zich door onze gebeden laat beinvloeden, doet Hij wat beter is voor de
hele wereld en voor alle tijden. Wij moeten in ons gebed nederig en athankelijk van de Here willen
zijn want onze gebeden zijn onvolmaakt.
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