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Ontmoeting met elkaar 
Het gaat er om dat je met elkaar kijkt  naar de invloed van anderen, ouders en/of gemeenteleden op je 
eigen geloofsgroei. 

Bezinning vanuit de bijbel 
Vraag 1-5 In alle drie gedeelten gaat het erover dat God opdraagt om zijn boodschap door te vertellen.  
De boodschap die doorgegeven moet worden wordt steeds rijker doordat er steeds meer verhalen zijn. 
In de geschiedenis  heeft God zich geopenbaard als een rechtvaardige en vergevende God die doet wat 
Hij belooft.  
 
Vraag 6-9 
Asaf en Hizkia hebben God op een speciale manier leren kennen door wat zij meegemaakt hebben. De 
bedoeling is om te bekijken hoe Asaf en Hizkia hun ervaring in een gedicht uiten. God geeft deze 
gedichten in de Bijbel zodat wij van hun ervaring leren. 
 
Vraag 10-13 
Psalm 127 is een expressie van de afhankelijkheid van Salomo.. Het gaat in deze psalm over de bouw 
van Gods huis, de tempel. Direct al in het eerste vers gaf Salomo te kennen dat hij zonder de hulp van 
de Heer niet in staat zou zijn geweest om de tempel te maken tot wat zij geworden was, namelijk een 
woonplaats van de Heer 
 Wat kun je verwachten, voor je gezin, of voor de gemeente? De inspanningen kunnen nog zo groot zijn 
( van vroeg tot laat)  het gaat om wat God je schenkt als je je door Hem laat beminnen. Het is boeiend 
om te zien hoe de Heer in Ps.127 beschreven wordt, want er wordt verteld dat Hij bouwt en bewaakt 
(vers 1), dat Hij geeft (vers 2), dat Hij schenkt en beloont (vers 3), dat Hij vruchtbaar maakt (vers 3+4), 
Is het daarom niet geweldig dat wij zelf ook als een Lieveling van God  voortdurend van kracht kunnen 
worden voorzien om het werk van de opbouw van ons gezin te doen? Als gemeente gericht op de 
toekomst (kinderen zijn een zegen van de Heer) en geholpen door God hebben we gezinnen heel wat 
door te geven aan liefde en bemoediging.  

Toepassing/verdieping 
Vraag 14 . Het gaat er in deze vraag om dat we niet bezig zijn om kinderen en jongeren te leren “hoe 
het hoort” maar te laten meegenieten van “wat het is” en voor ons betekent.  
NB. Inwijden in het geheim kan alleen als je zelf het geheim kent. 
 
Vraag 15 Wat zouden een paar beperkte ouders/ jeugdouderlingen/ wel niet kunnen zijn in de hand 
van God? De vraag is of je zo naar jezelf en je mogelijkheden kunt kijken . Niet naar de beperkingen 
maar naar de grote GEVER. 
 
Vraag 17 In de politiek worden rolmodellen beloond en geprezen omdat zij zich als een voorbeeld 
stellen voor de jeugd. Er wordt geschreven dat topsporters rolmodellen moeten zijn, en mensen uit de 
wijk die bij jongeren bekend zijn, er wordt geklaagd dat als populaire zangers of toneelspelers drugs 
gebruiken zij een slecht rolmodel zijn. Hoe zit dit in de kerk?Wat laten wij als volwassenen zien? Als 
volwassenen zich niet laten toerusten waarom zullen jongeren het dan wel doen? Als volwassenen 
geen tijd hebben om zich in te zetten voor Gods koninkrijk  hoe zullen jongeren dit dan leren? 


