
Wij	zijn	klei	
Gesprekspapier bij Jeremia 18 

Preken zijn gehouden op 28 oktober in de Jeruzalemkerk en op 11 november in de 
Maranathakerk en de Hoeksteen 

 
Het beeld van klei is niet direct heel aansprekend. Klei is zompig en koud spul. Wij zien ons leven 
liever als een verhaal dat we zelf schrijven, een reis die we ondernemen of een schilderij dat we 
zelf schilderen. Maar Jeremia zegt: jullie zijn klei in de handen van een pottenbakker.  
 

• Als jij je leven in beeld zou moeten vangen, welk beeld zou dat dan zijn? 
• Wat roept het beeld van klei bij je op? 

 

Een	realistisch	beeld	
Op het eerste gezicht spreekt klei niet tot de verbeelding. Maar het is wel realistisch. Ons leven is 
vaak niet te vangen in een geweldig aansprekend beeld. Soms is het gewoon als klei: grijs, koud 
en vochtig. 
Toch is het ook een lastig beeld. We zijn klei in de hand van de pottenbakker. We worden 
gevormd. We vormen onszelf niet.  
Wij hebben vaak het idee dat we zelf ons leven vormen. Dat spreken we ook uit als we het leven 
zien als een verhaal, een reis of een schilderij. Het beeld van klei zegt iets anders: jij bent zelf niet 
de auteur, maar je wordt gevormd. 
 

• Wat roept dit voor gevoelens bij je op? Vind je het geruststellend, of juist vervelend? 
 

We	zijn	zelf	niet	de	baas	
Het lijkt geen goed nieuws dat we onszelf niet vormen. Immers: we willen zelf de baas zijn. Toch 
is het wel degelijk goed nieuws. Sterker zelfs: het is het beste nieuws van de wereld! 
Ga maar na: we denken als moderne mensen vrij te zijn, maar diep van binnen weten we dat dat 
niet zo is. Om een voorbeeld te geven: er is geen mens die zelf bepaald heeft wanneer hij zij 
geboren is en er is geen mens die in alle vrijheid kan bepalen dat hij/zij niet wil sterven. Alleen op 
die twee cruciale momenten zijn we niet vrij: het leven wordt ons geschonken en het leven wordt 
ons weer afgenomen. We zijn blijkbaar zelf niet de baas. Maar wie is dan de baas? 
 

• Welk antwoord geven mensen vandaag de dag op die laatste vraag?  
 

Eigendom	van	mijn	trouwe	zaligmaker	
Veel mensen van tegenwoordig zullen zeggen: het lot bepaald wat er met mij gebeurt. Of geluk 
is een grote factor in het leven. In beide gevallen onpersoonlijke machten. 
In de kerk mogen we zeggen: je bent niet het eigendom van een onpersoonlijke macht (noodlot 
of geluk), je bent het eigendom van God. Hij vormt je. Hij kneedt je. En Hij gaat niet maar op een 
zakelijke en niet-betrokken manier zijn gang, maar hij wil je vormen tot een mens zoals Hij 
bedoeld heeft. 
 

• Praat erover door of en hoe die goed nieuws is? (Lees ook zondag 1, vraag en antwoord 1 
van de Heidelberger Catechismus) 

 



God	vormt	ons	
God vormt ons. Wij zijn vaak misvormd: egoïstisch, zelfzuchtig, ongelovig, bang, moedeloos, 
krachteloos…etc. God wil de uitstulpingen en barsten uit ons elven weg boetseren. Soms moet 
Hij dan helemaal opnieuw beginnen. Dat kan dus een pijnlijk proces zijn. Maar tegelijk ook 
nodig. 
 

• God vormt ons allemaal. Hoe vormt God jou? Wees concreet en probeer elkaar te 
helpen. 

• Dezelfde vraag als hierboven, dan alleen voor ons als gemeente: hoe vormt God ons? 
 

Naar	het	beeld	van	Jezus	
De pottenbakker uit Jeremia 18 gooit de klei nooit weg. Dat doet God ook niet. Hij begint 
telkens opnieuw. Behalve bij Jezus Christus. Hij werd als klei weggeworpen. Niet door God, maar 
door mensen. Maar het wonder is: van Jezus Christus, die door ons als klei werd weggeworpen, 
maakt God nieuwe klei. Als we in geloof onszelf aan Jezus toevertrouwen, dan gaat God met die 
nieuwe klei in ons leven aan het werk en vormt Hij ons naar het beeld van Jezus. 
 

• Wat moet God nog weg boetseren in jouw leven om jou op Jezus te laten lijken? 


