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Preekschets Genesis 37: De pocher, de put en het plan.
1 De Pocher

Vers 2: dit zijn de nakomelingen (t6led6t) van Jakob; wat Jakob voortbrengt. Dat zijn zijn
kinderen, maar ook wat God in hén aan de wereld geeft. “Dit is de geschiedenis van Jakob ”.
Zie ook Genesis 2:4. Het gaat dus niet om Jozef alleen. Hier geen biografie, maar Gods plan
met zijn volk en met de wereld. Vervulling van de belofte aan Abram in Gen. 12.

Introductie Jozef. Jozef betekent: “God zal geven” Er komt nog meer! Jozef is een jonge
man, 17 jaar, die zijn plek zoekt in het gezin van zijn vader. Jakobs vele vrouwen worden
genoemd: Bilha en Zilpa, naast Leah en Rachel. Wat een ellende komt daar uit voort! Jozef
krijgt de droomjas. Jakobs liefde voor Jozef is vasthouden van liefde voor Rachel, voor wie
hij 2x 7 jaar moest werken.

De droom; iedereen zal buigen. Dromen in OT altijd buiten het beloofde land! Spannend,
komt die droom van God? Ja. Is het iets van zijn eigen hoogmoed? Misschien ook.

2 De Put

De broers en het rare plan, dat elke keer weer verandert en zo vreemd uitwerkt. Het
achteloze van deze daad spreekt van de banaliteit van het kwaad. (term van Hanna Arendt)
Toch een reden? Als Jozef er niet meer is, is er dan eindelijk ruimte voor zijn andere zoons in
het hart van Jakob?

Dit is een lijn in de Schrift: dat het volk van God altijd de verlosser, die God kiest, afwijst. Zie
de gelijkenissen van Jezus, zie David, zie Jezus, zie Stefanus’ preek in Handelingen 7, vooral
vers 51 —53. De dwaasheid van Gods volk. Ook goed te herkennen bij je zelf: dat zit ook bij
ons Afwijzen van de verlosser.

De plek van Ruben en van Juda — zij willen dit niet. Staan voor hun broer in, maar zonder
succes. Dat thema komt nog terug.

Dan moeten ze terug naar vader. Jakob wordt bedrogen met een dood bokje. Doet je dat
ergens aan denken? Hij weigert zich te laten troosten, en neemt afscheid van het leven.
Alsof er verder geen kinderen meer voor hem zijn.

4 Het plan
Over God; hij lijkt in dit verhaal afwezig. Anders dan bij Abraham en bij Jakob zelf. Zodoende
ook echt een modern verhaal, dat herkenbaar is voor ons.

Toch is er een lijn, en ook is er Gods plan. wat wij ten kwade hebben gedacht, heeft God ten
goede gedacht. Daarin zie je Gods handelen.

Hoe God is: ondanks onszelf, worden wij in zijn plan ingeschakeld. De droom van Jozef is
een uiting van zijn hoogmoed, maar ook een belofte van Gods leiding.

Ondanks ons komt God tot zijn doel, en ook door onze daden heen. Dus het is nooit
hopeloos! Bemoedigend!
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Verwerking:

1. Les het gedeelte nog eens rustig door. Wat vraagt je aandacht?

2. Waar zie jij in de wereld van nu de banaliteit van het kwaad?

3. Gods volk, dat Zijn profeten doodt. Herken je iets van die weerstand tegen Gods

gezalfden in je eigen hart?
Wat vind je van Riks opmerking, dat God jou desondanks wil inschakelen ten goede?
4, Jakob heeft favorieten, de prijs die hij daarvoor betaalt is enorm. Zijn zoons
vechten om zijn liefde. Een moeilijk thema voor wie er mee te maken heeft. Hoe
anders is God. Denk hier eens over na, of spreek erover met God
5 In dit hoofdstuk begint een lang verhaal over Gods leiding. Hoe denk je nu over dat
thema?
6 Waar zie jij in dit verhaal verwijzingen naar Jezus?



