
Gespreksvragen bij Jozef, deel 2A, in Egypte & Potifars’ huis 
Gn 39, 1-20  
(Jeruzalemkerk, 16 januari 2022, ochtenddienst, voorganger: ds. Wim-kees van Slooten) 
 

1. In de inleiding van de preek merkte ik op dat in Gn 37 (het begin van de Jozef-episode) er 
geen woordje ‘HEERE’ of ‘God’ te vinden is. Daaruit trok ik de conclusie dat het geloof bij de 
familie Jakob op een ‘lager pitje’ stond. Vervolgens koppelde ik dat aan de diverse zondige 
misstanden bij de familie, en dat zonden scheuren maken, met alle gebrokenheid tot gevolg. 
Probeer eens met elkaar lijnen te trekken naar de wereld van vandaag en ook naar je eigen 
(familie)leven. 

2. In hoofdstuk 39 lezen we voor het eerst over de HEERE, en wel dat de HEERE met Jozef was. 
Ik legde uit dat deze situatie niet alleen betekende dat het Jozef voorspoed zou brengen. 
Maar dat het eerst betekende dat de HEERE met Jozef vanbinnen was, hem een 
geloofsrelatie gaf. De HEERE was ook in ‘Lockdown Egypte’ te vinden. En Jozef vond Hem, 
strekte zich naar Hem uit. Vervolgens trok ik een lijn naar vandaag. Onze leefsituatie nu is 
ergens ook een lockdown (bv: de kerken zijn maar beperkt open) maar Jesaja’s profetische 
woorden zijn nog steeds waar: ‘Zoek de HEERE terwijl Hij te vinden is, roep Hem aan terwijl 
Hij nabij is.’ (Jes 55, 6) Probeer hierover persoonlijk te delen. 

3. Dat de HEERE met Jozef was en Jozef met de HEERE was te merken aan Jozef. Is dat ook te 
merken aan jou? 

4. Herkende je de wijze waarop Jozef mevrouw Potifar weerstond of heb je er juist van geleerd?   
   


