Geloofs-leven

Doelgericht gemeente zijn

Groeigroepen C.G.K. Groningen
Bijbelstudie: Handelingen 2: 41-47 Seizoen 2003/2004, nr. 2

Doel van dit gesprekspapier
Nadenken over ons gemeente-zijn aan de hand van wat de Bijbel daarover zegt.

Ontmoeting met elkaar

€ Noem twee dingen die je aanspreken in onze gemeente. We maken eerst een rondje, zonder op
elkaar te reageren. Daarna is er ruimte om elkaar vragen te stellen/opmerken te plaatsen.

€ Noem iets m.b.t. onze gemeente waar je moeite mee hebt. Opnieuw hetzelfde procédé: eerst een
rondje inventariseren, daarna een korte gespreksronde. Let op: het is belangrijker dat je erachter
komt wat die ander bedoelt en waarom hij/zij dat zegt/vindt, dan dat je jouw commentaar erbij
geeft.

Inleiding

Dit gesprekspapier is gemaakt met verwerking van het boek van Rick Warren “Doelgerichte gemeente”,
uitgegeven door Medema, ISBN 90-6353-400-0. Van harte aanbevolen!

Zoals veel bedrijven door de economische malaise gedwongen worden om zich te bezinnen op de kerntaken,
zo is dat ook voor de kerk nodig. Waartoe bestaat de gemeente eigenlijk? Wat is haar doel en functie, haar
missie? Wat is haar wezen? En wat behoort zij te doen?

Rick Warren laat zien hoe de ene gemeente zich richt op “evangelisatie”, een andere op “aanbidding”, een
volgende op “onderlinge gemeenschap”, “onderricht” of de “zorg voor de wereld”. Hij benoemt drijvende
krachten, zoals de sterke persoonlijkheid van een voorganger, bepaalde programma’s en activiteiten,
financiéle drijfveren (“we moeten bezuinigen”), traditie (‘“we zijn het zo gewend”), evenementen (‘“‘er is zo
veel te doen en te beleven”), zoekers (“wat willen de niet-kerkelijken”), gebouwen die dierbaar zijn, etc.
Belangrijk is het dat je helderheid hebt over wat je als gemeente wil, wat je doel is en waarom. Je moet een
visie hebben, die te communiceren is. Doelstellingen, waar je samen voor gaat. Daardoor is ook duidelijk
welke prioriteiten er liggen en welke keuzes er gemaakt moeten worden. De allesbepalende vraag daarbij is:
wat vraagt de Here God van ons?

Bezinning vanuit de Bijbel

L Lezen: Mattheiis 22: 34-40
1. Wat betekent deze samenvatting van Gods wil voor ons gemeente-zijn?

) Lezen: Mattheiis 28: 16-20
2. Wat draagt Jezus Zijn volgelingen op?

e

Probeer vanuit deze opdracht enkele doelstellingen te formuleren voor de Kerk van Christus.

Lezen: Handelingen 2: 41-47
Wat valt je op?

*B

e

Noem uit dit gedeelte eens verschillende facetten van het functioneren als gemeente van Christus.

6. Bespreek de volgende vragen en betrek daar rustig andere gegevens uit de Bijbel of de praktijk bij:
-Waartoe bestaat de gemeente (doel)?
-Wat moeten we zijn als gemeente (ons wezen)?
-Wat moeten we doen als gemeente (wat zijn onze taken)?
-Hoe moeten we dat doen (functioneren)?



7. Bespreek het volgende citaat uit het bovenvermelde boek van Rick Warren (blz. 82):

“Ik ben van mening, dat wanneer het aan visie ontbreekt, mensen naar een andere gemeente
vertrekken! Veel gemeenten weten nauwelijks te overleven, doordat ze geen visie hebben. Zij
‘strompelen’ van de ene zondag naar de andere doordat ze hun doel uit het oog zijn verloren. Een
gemeente zonder doel en zonder missie verwordt uiteindelijk tot een museumstuk van achterhaalde

tradities.”

8. In het verleden heeft de CGK Groningen een visie geformuleerd. Hoe luidde die ook al weer? Zou deze
visie bijgesteld/aangescherpt moeten worden? Zo ja, hoe dan volgens jou?

9. Noem eens voorbeelden van wat door onze gemeente al gedaan wordt om de visie gestalte te geven.

Welke verbeterpunten zie je?

Wat blijft liggen en zou opgepakt kunnen worden?
(graag verneem ik eventuele opmerkingen bij vraag 8 en 9: Icbuijs@cgk-gn.nl)

Verdieping

10. We kunnen betrekkelijk gemakkelijk praten over “de gemeente” en wat daarin (beter) zou moeten
gebeuren. Maar...... , de gemeente dat zijn wij. Dat gaat ook over mijzelf.
Bespreek de volgende stellingen (Rick Warren, blz. 111-113) en probeer voor jezelf toepassingen te
maken (Wat betekent dit voor mij? Moet er in mijn leven iets veranderen? Zo ja, hoe?):
-God wil dat ik deel uitmaak van Zijn gezin (Romeinen 8: 14-16; Efeziérs 2: 19)

-God wil dat ik Zijn karakter weerspiegel (Efeziers 5: 1-2; 1 Petrus 2: 21; Colossenzen 3: 9-11;
Galaten 5: 22; 1 Timotheiis 4: 12)

-God wil dat ik in genade anderen dien (1 Petrus 4: 10; Efeziérs 2: 10; Romeinen 12: 1-8)

-God wil dat ik een boodschapper ben van Zijn liefde (1 Petrus 2: 9-10; 3: 15; 2 Korinthiérs 5: 19-20)

-God wil dat ik Zijn naam groot maak (Psalm 22:4; 34: 4; 122: 4; 145: 1-7; 147:1; 148-150)

Dankgebed en voorbede

Probeer in het gebed enkele concrete punten te betrekken uit het gesprek. Als we denken aan onze

gemeente, dan kunnen we danken voor ...... , we willen bidden voor .......

Zingen
P Gezang 473: 1,2, 3,4,5, 10

Neem mijn leven, laat het Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd

tot uw lof en dienst bereid.

Neem mijn zilver en mijn goud,
dat ik niets aan U onthoud.

Maak mijn kracht en mijn verstan
tot een werktuig in uw hand.

Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet

op de wegen van uw wet.

Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.

Maak mijn hart tot uwe troon,
dat uw Heil’ge Geest er woon’.

september 2003 — L.C. Buijs

Neem mijn stem, opdat mijn lied
U, mijn Koning, hulde biedt.
Maak, o Heer, mijn lippen rein,
dat zij uw getuigen zijn.

Neem ook mijne liefde, Heer,

‘k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd

ben ik aan U toegewijd.



