Vriendschap met God

Toelichting voor de gespreksleiders
Groeigroepen C.G.K. Groningen

Bijbelstudie: Johannes 15: 9-17 Seizoen 2004/2005, nr. 6

Methode

Dit papier kan in z’n geheel behandeld worden op één avond. Belangrijk is wel dat men zoveel mogelijk het
boek Doelgericht Leven als achtergrond gelezen heeft. In het bijzonder bij vraag 9 (dag 14).

Ontmoeting met elkaar

Een rondje geeft ieder de gelegenheid om wat te zeggen: niet op elkaar reageren, alleen maar goed luisteren!
Bij het tweede kopje kun je de groepsleden op elkaar laten reageren.

Bezinning vanuit de Bijbel
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Hoe bekend wellicht, Jezus wil vriend van mensen zijn. In Mattheiis 11: 19 horen we het verwijt van
farizee€rs dat Jezus een vriend is van tollenaars en zondaars. In Lucas 15 betoogt de Here in alle
toonaarden hoe elk mens kostbaar is voor God. Dat blijkt duidelijk uit zijn omgang met de mensen.
Uiteraard betekent dit niet dat Jezus de zonde goedkeurt!
Opvallend is de lijn van de liefde die van God uitgaat. Om in die liefde te blijven zullen we ons door die
liefde moeten laten vervullen en leiden.
De vriendschap met God maakt dat dingen die voor God belangrijk zijn voor ons belangrijk zijn
(Doelgericht Leven, bladzijde 101): liefhebben van de naaste (1 Johannes 3: 17).
Rick Warren wijst op het gebruik van het woord “vriend” als “vrienden van de koning”: zie Doelgericht
Leven, bladzijde 99.
Belangrijk is dat God een welbehagen heeft in wie Hém vrezen (Psalm 147:11). Dan gaat het om
mensen die uit liefde tot God zich door Hem laten gezeggen en leven van wat Hij geeft. Wij worden
nooit vriend van God op grond van wat we zelf zijn en kunnen. Dat maakt ook dat vriendschap met God
niet alleen is weggelegd voor mensen van een bijzonder kaliber zoals Mozes en Abraham!
Open vraag.
Ik denk dat Rick Warren dit met opzet prikkelend schrijft. Op basis van de belofte van God zou je het in
zekere zin zo kunnen zeggen. Wij worden op onze verantwoordelijkheid gewezen om met Gods beloften
aan de slag te gaan!
Open vraag.
a. O.a. in dit Bijbelgedeelte wordt heel fundamenteel duidelijk gemaakt dat er alleen sprake kan
zijn
van een goede relatie tot God omdat Hij naar ons toekomt en de kloof van de zonde
overbrugt. Door
het plaatsvervangende lijden en sterven van Christus heeft Hij die vriendschap mogelijk
gemaakt.
Die liefde is niet te bevatten!
Als je daar heel sterk bewust van bent doet het iets met je. Het zet je in vuur en vlam voor God.
Open vraag!
Twee open deuren: nodig iemand uit voor b.v. de kerstnachtdienst. Het mooiste is als je iemand niet
alleen voor een kerkdienst uitnodigt, maar ook (weer) mee neemt naar huis: mogelijkheid van
natuurlijk doorpraten. Als groeigroep zou je wellicht een keer een onderwerp kunnen bespreken met
niet-gelovigen: wij gaan het daarover hebben en we zouden wel willen weten hoe jullie daarover
denken. Zorg voor een verhouding 50% gelovigen en 50% niet-gelovigen!
Belangrijk zijn dan de relaties met christenen. Wij mogen de liefde en de trouw van de HERE
belichamen tegenover beschadigde gevoelens.... Wellicht kan het soms helpen om mensen die met
7o iets zitten te vertellen wat je daarover hebt gelezen hebt in “Doelgericht Leven”.
Open vragen.
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Evaluatie

Op de toerustingsavonden voor de Groeigroepen worden de besproken gesprekspapieren geévalueerd en de
nieuwe gesprekspapieren doorgesproken. Wanneer je niet aanwezig kunt zijn en je hebt toch:

vragen of opmerkingen over dit gesprekspapier;
reacties, opmerkingen, tips, suggesties etc. ter verbetering van de gesprekspapieren in het algemeen;



e idee&n voor een thema of bijbelgedeelte voor een volgend gesprekspapier,
dan kun je deze mailen (Icbuijs@cgk-gn.nl ) of je kunt bellen (050-4028803). Graag!

oktober 2004 — L.C. Buijs



