
Gods heerlijkheid
Toelichting voor de gespreksleiders
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Bijbelstudie: Psalm 97: 1-12                                                             Seizoen 2004/2005, nr. B (verdieping)

Doel

Dit papier wil allereerst een bijbelstudie zijn: verdieping! Probeer je te concentreren op de hoofdzaken van 

de vragen en kap uitwijdingen af. Anders raak je de lijn die in het papier aanwezig is kwijt.

Het is goed om met de groep het “doel van dit gesprekspapier” als inleiding te lezen.

Ontmoeting met elkaar

Bij het eerste kopje zou o.a. te denken zijn aan: Lucas 2: 9; Job 38-42; Exodus 3 en 14; Johannes 11; 18: 6; 

19, 20 en 21; Handelingen 1: 9; 2 enz.

Het tweede kopje is een open vraag waarbij de groep uitgenodigd wordt iets persoonlijks te vertellen als men 

dat wil.

Bezinning vanuit de Bijbel

1. God maakt zich bekend als Heerser over alles en als de Schepper van alles. Dat doet Hij om duidelijk te 

maken dat Hij gehoorzaamheid verwacht. Zonder echte toewijding aan Hem hebben offers en dergelijke 

volstrekt geen waarde. 

2 en 3 zijn open vragen.

4. In dit visioen (“droom” terwijl je wakker bent) gaat de hemel open. Jesaja ervaart heiligheid, enorme 

macht, pure gerechtigheid etc. Hij ziet de God van het verbond, die aan het hoofd staat van 

engelenlegers, en die de macht heeft over hemel en aarde.

5. Jesaja ervaart zijn onreinheid, zijn schuld. Hij past totaal niet bij die heiligheid van de hemel.

6. Open vraag. 

7. Die heerlijkheid is in Jezus vlees en bloed geworden. De discipelen hebben dat met al hun zintuigen 

mogen ervaren. Jezus heeft hen zijn Vader leren kennen zoals God nooit te voren gekend kon worden. 

8. Jezus werd verheerlijkt door het lijden heen. Hij was het Lam van God dat in zijn sterven de schuld van 

de wereld verzoende. In het offer kwam zijn leven tot z’n doel. Doordat alles volbracht is ging de hemel 

open en kwam er een nog grotere heerlijkheid! Onze Heer leerde ons de les van de graankorrel: als die 

niet sterft draagt ze geen vrucht. Dat geldt ook voor ons leven.

9. Dit is een moeilijk stukje. Het gaat erom dat we niet door de wet maar door de Geest moeten leven; in 

vrijheid, maar gebonden aan Christus. Israël erkent Jezus niet als Here en komt zo niet tot de doorbraak 

van de heerlijkheid die ligt in de betekenis van Jezus komen, lijden, sterven en opstaan! Wij mogen uit 

de kracht van de Geest Jezus volgen en zo Gods heerlijkheid ontvangen en weerspiegelen.

10. Wij hebben er vaak moeite mee, maar het heeft alles te maken met het feit dat God heilig is. Het oordeel 

is de keerzijde van zijn brandende liefde…. Hij verdraagt het onrecht en de zonde niet.

11. Met klem worden we vermaand om Gods Woord serieus te nemen en daarnaar te leven. Bij de Koning 

van hemel en aarde past eerbied en ontzag, maar bovenal aanbidding en lofprijzing! Wij worden 

geroepen Hem te dienen en te eren!

12 en 13 zijn open vragen.

14. Belijden van het geloof en eren van God om wie Hij is. Er is grote vreugde omdat deze Koning er garant 

voor staat dat het onrecht en de leugen niet het laatste woord hebben!

15 is een open vraag.

16. Ze kunnen die heerlijkheid niet verdragen: het is te groots en te heilig!

17. De wolk verwijst naar God Zelf die zo zichtbaar aanwezig is. Het spreekt van zijn heerlijkheid. In het 

OT loopt het spreken over die heerlijkheid uit op de aankondiging van het oordeel en een nieuwe hemel 

en aarde. Maar ook van de komst van de Messias. De wolk was voor Joodse oren een duidelijk signaal!

18 t/m 23 zijn bedoeld als open vragen.

Evaluatie

Heb je:

• Vragen, opmerkingen, tips, suggesties 

• ideeën voor een thema of bijbelgedeelte voor een volgend gesprekspapier

dan kun je deze mailen (lcbuijs@cgk-gn.nl ) of je kunt bellen (050-4028803). Graag!  


